ZOMERONTMOETINGEN IN “GOEDE REDE”

rondom de profeten Jeremia en Ezechiél.
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Gedurende de zomerperiode willen wij, ds. Florisca van Willegen en ds. Tonnis Buurma, met u een
aantal gedeelten lezen uit de Profeten Jeremia en Ezechiél.

Het zijn gedeelten die kunnen ontroeren, inspireren, bemoedigen, maar misschien ook wel irriteren.
Wij zijn van mening dat deze verhalen steeds weer samen gelezen of verteld, uitgelegd en gedeeld
moeten worden zeker in deze woelig tijd in de wereld.

We nodigen u daarom uit voor een wekelijkse ontmoeting rondom de genoemde Profeten. Welk
gedeelte aan de orde komt is nog een verrassing! We gaan ze lezen en ter verdieping gaan we er iets
over uitleggen. We willen uiteraard ook graag met elkaar delen wat het gehoorde bij ons oproept en
proberen het met onszelf en met ons geloof te verbinden.

Kunt u een keer niet, geen probleem, elke samenkomst heeft zijn eigen gedeelte uit het
profetenboek. U schuift de volgende keer gewoon weer aan. We doen dit in een ongedwongen sfeer
met koffie of thee.

De volgende data op de donderdagmorgen van 10.30 uur — 11.45 uur hebben
we in de Goede Rede gereserveerd:

25 juli, 1 en 8 augustus: gedeelten uit de profeet Jeremia onder leiding van
Tonnis.
15,22 en 29 augustus: gedeelten uit de profeet Ezechiél onder leiding van
Florisca.

Mocht u willen komen dan zou het fijn zijn als u zich aanmeldt

bij Tonnis Buurma, dsbuurma@xs4all.nl in verband met de vakantie van Florisca.
Dit in verband met de voorbereiding.

Voel u welkom en gezien!

Een hartelijke groet en hopelijk tot ziens
Florisca van Willegen en Tonnis Buurma




