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GoedeRedepost nr.10-2026  

 De volgende GoedeRedepost komt uit op 22 mei 2026. 

Actueel  
De standaard Liturgie tegen het licht gehouden 
Sinds jaren maken we veel gebruik van gast voorgangers, die elk vanuit eigen liturgische gebruiken 
een dienst voorbereiden. Gastvoorgangers vragen dan ook de gemeenten waar ze voorgaan om een  
‘standaard liturgie’, zodat de gemeente zich kan herkennen en thuis voelt in de vieringen met een 
gast voorganger. 
We merken als WKR dat er in de loop der tijd onduidelijkheden ontstaan zijn en op onderdelen van 
de liturgie en vragen ‘of het ook anders kan’ gesteld worden. Daarom heeft een werkgroep van de 
WKR in december vorig jaar de opdracht gekregen  om de huidige standaard liturgie tegen het licht 
gehouden. De werkgroep heeft haar werkzaamheden inmiddels afgerond en komt met een aantal 
voorstellen tot wijziging van de ‘standaard Liturgie’. 
 
Wat de ‘standaard liturgie’ zou moeten zijn, wordt vooreerst bepaald door de gemeente.  
Daarom is het belangrijk om te weten dat de werkgroep op dinsdag 2 juni van 14.00 uur- tot zolang 
nodig - een instuif organiseert voor gemeenteleden waarin we als werkgroep de voorgestelde 
wijzigingen nader toelichten. 
In de dienst van zondag 14 juni 10.00 uur passen we de gewijzigde liturgie voor het eerst toe. Direct 
na deze dienst heeft u gelegenheid om ons feedback te geven of ons van commentaar te voorzien. 
Pas na 14 juni volgt nadere besluitvorming binnen de WKR om de gewijzigde liturgie vast te stellen.  
 
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn: 
 
De Paaskaars zal vóóraf aan de viering aangestoken worden.  
Het is een kwestie van ‘cultuur’ of de Paaskaars vóór de viering al is aangestoken of tijdens de viering 
aangestoken wordt. Als de Paaskaars vóór de viering aangestoken is, is de formule dat het licht van 
de Paaskaars Christus aanwezigheid onder ons symboliseert, heel wat krachtiger dan als de kaars pas 
in de viering ontstoken wordt. Want Christus is dan altijd met ons, ook al is er geen dienst gaande.  
 
Orgelvoorspel tot exact 10.00 uur, daarna is het ‘stil’.  
Tijdens het orgelvoorspel ontmoet men elkaar, is het geroezemoes. Dat mag, dat is een gedeelte van  



 

 

 
 
ons samen-kerk-zijn. Maar we gaan de organist vragen exact om 10.00 uur met het orgelspel te 
eindigen zodat: 

 er een duidelijke begin/ gemarkeerd moment komt 

 het even stil is, 

 er een gepaste eerbied voor voorgangers ontstaat. 
 
Het intochtslied vervalt.  
In de huidige liturgie wordt een lied gezongen vóór het welkom, en ook daarna. We menen dat het 
welkom het begin van de viering is, en dat een lied daarvoor dan ‘dubbel’ is. 
 
Bemoediging/ drempelgebed worden samengevoegd.  
Er is een verschil tussen “groet en bemoediging’ en ‘drempelgebed’ maar beide inéén vatten is zeer 
goed mogelijk en eigenlijk ook gewenst. Er is altijd sprake van een vaste formulering, welke eventueel 
gevolgd kan worden door een persoonlijker, vormvrije eigentijdse bede. 
 
Verkondiging vanaf de kansel.  
We willen bevorderen dat de verkondiging vanaf de kansel en niet van achter de avondmaalstafel, 
plaats vindt. 
 
Het kan dat er in bepaalde vieringen van de standaard afgeweken wordt. Dat mag. Met de nieuwe 
‘standaard liturgie’, willen we niet meer dan een handreiking bieden voor allen die bij de viering 
betrokken zijn. Van een dwingend keurslijf mag geen sprake zijn.  
 
Werkgroep Liturgie: Anja Stam, Vincent Oomen, Henk Spoelstra, Els Helleman 
 
Opbrengst rommelmarkt Goede Rede € 4.448,06 
De Rommelmarkt ligt weer achter ons. Dank aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen: bij het 
inruimen, de verkoop en – niet te vergeten -  het opruimen na afloop. De opbrengst viel niet tegen. 
Helaas mag de vrijmarkt niet meer op de Kerkgracht worden gehouden, maar toch wisten gelukkig 
heel wat mensen op Koningsdag Goede Rede te vinden. 
We krijgen vaak de vraag: ‘wat doen jullie met de spullen die overgebleven zijn?’ 
Het textiel is deels opgehaald door de kattenstichting, deels naar stichting Care gegaan, die 
binnenkort een kledingbeurs houdt. De beeld en geluidsdragers zijn naar Ben Jonasse gegaan. De 
boeken zijn geselecteerd. Een deel is opgeslagen in zaal vier (in blijde afwachting van de 
boekenverkoop die gepland staat op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus) en een deel is naar het oud 
papier gegaan. 
Van de snuisterijen is het betere deel bewaard. Ook worden wat spullen bij de kringloop afgeleverd. 
De rest is bij de containers op straat gezet. Op een voor gegadigden toegankelijke wijze. 
Zeker de helft (waaronder alle overgebleven meubels) is meegenomen.   
Opvallend eigenlijk, afgezien van het oud papier, hoe weinig uiteindelijk wordt weggegooid. 
Veel spullen worden hergebruikt; naast de euro’s is dat ook opbrengst! 
Namens de rommelmarktcommissie (een los-vast clubje) 
Jan Bart Radix 
 
Nieuwe expositie: Kunstenaars van de toekomst 
Van 4 mei tot 30 juni is er een expositie van de leerlingen uit groep 8 
van IKC De Regenboog. Wat gebeurt er als feest in beweging komt? De 
leerlingen van groep 8 van IKC de Regenboog tonen  



 

 

 
 
bijzondere agamographen die veranderen zodra je langs de werken beweegt. Overdag wordt nacht, 
stilte wordt feest en kleur komt tot leven. Een speelse expositie vol fantasie, energie en jong 
talent. Kom kijken en laat je verrassen. 
 
Heeft u onze kerkklok op woensdagmiddag 29 april gehoord? 
Op woensdag 29 april van 16.20 tot 16.25 uur luidden meer dan 500 klokken door heel Nederland 
voor gewortelde kinderen die in onzekerheid leven over hun toekomst in Nederland. Daarmee is het 
oorspronkelijke doel van 420 klokken – één klok voor ieder geworteld kind in Nederland – ruim 
overstegen. Met de landelijke actie vragen de deelnemende kerken aandacht voor kinderen die in 
Nederland zijn opgegroeid, hier naar school gaan en geworteld zijn in de samenleving, maar ondanks 
jarenlang verblijf nog altijd te maken hebben met onzekerheid over hun verblijfsstatus. De actie sluit 
aan bij het kerkasiel in de Open Hof in Kampen, waar inmiddels al meer dan 500 dagen onafgebroken 
kerkdiensten worden gehouden voor de familie Babayants. Met het kerkasiel vragen betrokkenen 
aandacht voor de situatie van de familie Babayants, maar nadrukkelijk ook voor alle andere 
gewortelde kinderen in Nederland die in vergelijkbare onzekerheid leven. 
 
Bezinning 
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. 
 
1.Moge God ons genadig zijn en ons zegenen, 
moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. Sela 
2.Dan zal men op aarde uw weg kennen, 
onder alle volken uw reddende kracht. 
3.Dat de volken U loven, God, 
dat alle volken U loven. 
4.Laten de naties juichen van vreugde, 
want U bestuurt de volken rechtvaardig, 
U wijst de naties op aarde de weg. sela 
5.Dat de volken U loven, God, 
dat alle volken U loven. 
6.De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 
God, onze God, zegent ons. 
7. Moge God ons zegenen 
opdat de einden der aarde ontzag hebben voor Hem. 
 
Ds T. Buurma  
Redactienoot: De toelichting bij deze psalm tussen Pasen en 
Pinksteren vindt u bij Verdieping. 
 

OPROEP 
De kerkgemeenschap van Goede Rede organiseert al jarenlang elke tweede woensdagmiddag van de 
maand een kerkdienst in Zorgcentrum De Overloop. Zo’n 12 bewoners van alle gezindten komen naar 
de Kajuit in De Overloop om de dienst bij te wonen. Om en om is er een protestantse en katholieke 
viering. Deze diensten worden zeer gewaardeerd door de bewoners maar ook door het personeel van 
De Overloop. 
Alweer bijna 9 jaar doe ik samen met 5 vrijwilligers de coördinatie van de diensten. Dat bestaat uit: 
het uitnodigen van de bewoners, het aansturen van de vrijwilligers, de contacten met de voorgangers  
 



 

 

 
 
en de muzikale begeleiders. Ook het maken van een jaarrooster behoort tot de taak van de 
coördinator.  
Tijdens de diensten zelf zorgen de vrijwilligers ervoor dat de bewoners worden opgehaald en weer 
‘thuis’ gebracht, maar voor die tijd is er altijd even bijpraten met koffie en koek.   
Mijn ervaring is dat het organiseren van de vieringen een heel dankbare taak is en dat er duidelijk 
waardering is van de bezoekers elke dienst weer. 
Nog steeds ondervind ik veel voldoening, maar mijn andere werkzaamheden in Goede Rede nemen 
veel tijd in beslag, zodat ik nu een keuze moet maken. Dus wil ik nu toch vragen of iemand anders 
deze taak over zou willen nemen. 
Mocht u meer willen weten over de werkzaamheden rond de vieringen in De Overloop dat kunt u mij 
bellen op 06 53939015. 
Ursel Kriekjes 
 

Vieren  
De zondagse vieringen van 10.00 uur worden zo mogelijk gestreamd en uitgezonden 
10 mei Protestantse viering ds. K. de Lange Kampen 
14 mei Hemelvaartsdag geen protestantse viering in Almere 
17 mei Protestantse viering ds. P. van Veen Harderwijk 
24 mei Pinksteren oecumenische viering werkgroep en koor 
 
Kliederkerk 
Kliederkerk is een manier van vieren en ontmoeten voor kinderen, tieners en hun (groot)ouders. 
Samen ontdekken we op een creatieve en speelse manier de betekenis van Bijbelverhalen. We  
knutselen en spelen, we zingen en bidden samen in een korte viering en na afloop eten we met 
elkaar.  
 
Kinderkerk 
Er is alleen kinderkerk bij de oecumenische vieringen en met feestdagen (m.u.v. schoolvakanties).  
Collecteren 
Tijdens de vieringen collecteren we voor diaconale projecten in Almere, Nederland of wereldwijd en 
voor de kerkelijke activiteiten in Almere of in Nederland. 
Geeft u vanuit huis dan kan dit via de Algemene Diaconie NL32 INGB 0000 2553 30 ovv het doel. 
Uitgebreide info over geven met Givt vindt u op de website: www.goederede.nl 
 
Collecte Jonge Zinzoekers  
Zondag 10 mei is de tweede collecte voor de kerk voor ons eigen project Jonge 
Zinzoekers. U kunt u donatie ook steunen via dit Tikkie: zie ook 
www.jongezinzoekers.nl. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@jongezinzoekers.nl 
 
De tweede en derde collecte voor de kerk 
We doen het in zo ongeveer elke kerkdienst, collecteren voor de Kerk met een korte abstracte korte 
mededeling ‘de tweede collecte is voor de Kerk’. De Kerk is een gebouw, de Kerk zijn installaties voor 
verwarming en koeling. Buiten dat zichtbare en tastbare is de Kerk het belangrijkste wat we hebben, 
een solidaire gemeenschap. Met de collecte voor ‘de Kerk’ collecteren we niet zo zeer voor het  
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dagelijks onderhoud van de kerk maar vooral voor de kosten van vieren en pastoraat in de eigen 
gemeente, en de bloemengroet die we elke zondag brengen, bezoekwerk, kosten van muziek en 
koren en onze streaming. In die kleine – soms te bescheiden – afkondiging zit dus veel meer. 
De Kerk is vooral het huis waar we ons geloof beleven, vrede en hoop vinden. We zullen dat huis 
moeten onderhouden zodat we het door kunnen geven aan de generaties na ons. Hiervoor doen we 
regelmatig een derde collecte te weten de collecte voor het planmatig 
onderhoud van ons kerkgebouw. In onze Gemeente wordt veel 
aandacht besteed aan het onderhoud en exploitatie van het 
kerkgebouw. Goede Rede is in goede staat van onderhoud, er wordt 
geïnvesteerd in vernieuwingen, in zaken die deze tijd van ons vraagt. 
We zijn ook een Groene Kerk, er wordt van ons verwacht dat we 
zorgvuldig omgaan met energie en dat we ons Rentmeester tonen van 
wat ons is toevertrouwd.  
 
Planmatig onderhoud aan de vloerverwarming van Goede Rede. Het 
buizenstelsel is gereinigd en schoongespoeld en kan er weer een lange 
tijd tegen. De volgende keer weet u het, als er wordt gecollecteerd 
dan gaat het ook bij de tweede en derde collecte over belangrijke 
zaken. Al gaat de afkondiging vaak over de eerste collecte, ook de 
tweede ‘de Kerk’ en de derde (planmatig onderhoud) zijn steeds van 
harte aanbevolen en noodzakelijk voor de continuïteit van onze gemeente. 
De foto toont de verwarmingsmonteurs aan het werk bij het verdeelstuk in de garderobe. 
De voorzitter WKR 

Omzien naar elkaar  

Overleden 
Op zondag 3 mei zijn er twee kaarsen aangestoken voor mensen die ons zijn ontvallen. 
 
*Pieter Valk geb.15-01-1928 in Ridderkerk is op 29 april overleden. Hij woonde in de Overloop en was 
een trouwe bezoeker van de vieringen daar. Op 7 mei was er een afscheidsviering in de aula van de 
begraafplaats in Almere Haven. 
*Gerrit Jan Mooi geb. 16- 05-1949 in Hardenberg is overleden op 27 april. Gerrit was zeer nauw 
betrokken bij de Goede Rede concerten. Op 8 mei was er een dienst in de aula van de begraafplaats 
aan de Kruidenweg in Almere Stad. 
Wij wensen hen die achterblijven kracht en sterkte. 
 
Bloemengroet 
26 april maart zijn de bloemen gebracht bij de heer en mevrouw Cornelisse, Kadegriend 40, met 
alvast de hartelijke felicitaties voor hun 50-jarig huwelijksfeest op 28 april a.s. 
3 mei gingen de bloemen uit Goede Rede met een hartelijke groet naar Adri en Rika van Baaren, 
Meesweg 12 
 

Bloemengroet en voorbede 
Verzoeken voor bloemen en voorbede op zondag kunt u vooraf doorgeven aan: 
scriba@goederede.nl of per telefoon 06 53 93 90 15 
 



 

 

 
 
Contact met het pastoraat 
Wilt u een gesprek over wat u bezighoudt in kerk of geloof. Aarzelt u dan niet om mij te bellen of te 
mailen. De komende maanden zal ik de predikant vervangen in het pastoraat totdat er een nieuwe 
beroepen is. 
U kunt contact met mij opnemen per e-email: info@hwvanderleeuw.nl 
of op dinsdag en donderdag per telefoon 06-53 71 75 16 tussen 09.00 - 10.00 uur. 
Met groet, Hette van der Leeuw. 
 

Verdieping  
Vijftig dagen 
Vanaf de eerste dag van de eerstelingen van de gerstoogst, Pasen, moest Israël zeven weken tellen  
waarna Sjawoeoth, Pinksteren, gehouden moest worden. Pinksteren is een verbastering van het 
Griekse woord Pentecoste, 'vijftigste). Dit feest is het feest van de Eerstelingen van de tarweoogst. 
Na verloop van tijd heeft Israël deze twee landbouwfeesten verbonden met de hoogtepunten van 
haar eigen geschiedenis. Zo werd Pasen het feest van haar eigen geboorte “uit water en uit 
duisternis”, de uittocht uit Egypte. Op Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, wordt het feest van de 
verbondssluiting op de Sinaï gevierd en worden van Godswege de Tien Woorden aan het volk 
gegeven als richtsnoer voor een zegenrijk leven.  
De landbouwfeesten worden dan wel godsdienstfeesten, maar de oude symboliek blijft bestaan. En 
dat verandert niet in het Nieuwe Testament als Jezus op Pasen uit de doden opstaat: hij  is eersteling, 
als eerste van heel de oogst. We zien dat op het Pinksterfeest dan de volle oogst wordt 
binnengehaald, want er worden op die dag ongeveer drieduizend mensen aan de gemeente 
toegevoegd. De oogst is dus groot! 
 
Psalm 67: een menora psalm 
Psalm 67 heeft een belangrijke plaats in de periode van Pasen tot en met Pinksteren. Elke avond in 
deze periode wordt Psalm 67 gelezen en dat is totaal 49 dagen lang. Zoals u kunt zien telt Psalm 67 
zeven regels en elke regel in de Hebreeuwse tekst telt weer zeven woorden. In totaal 7 x 7  is dus 49 
woorden!   
De psalm heeft de vorm van een zevenarmige kandelaar, de menora. Het begin van de Psalm telt drie 
keer twee regels, dan komt de stam met drie regels en tenslotte weer drie keer twee regels.  Dus 3 
aan de ene zijde, 3 aan de andere zijde, en in het midden een extra stevige. De menora, die dag en 
nacht brandde, was  te vinden in het Heilige van de Tempel, als een zichtbaar teken van Licht van 
Gods nabijheid.  We lezen dan ook in vers 2 van de psalm een verwijzing naar dat Licht:  
 
“moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen”. 
 
Op  de stam dus, waarmee de beide zijden verbonden zijn, staat de  middelste psalmregel.  
 
Laten de naties juichen van vreugde, 
want U bestuurt de volken rechtvaardig, 
U wijst de naties op aarde de weg. sela 
 
Dat zal uiteindelijk de oogst zijn! Wereldwijd zullen de volken God loven, omdat er recht is gedaan en 
gesproken en nu bewandelen de mensen de weg van de gerechtigheid en ze wonen in vrede samen 
en dat alles Goddank. Daarom:  
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Dat de volken u loven, God 
dat alle volken u loven 
 
Tweemaal zingt deze psalm deze woorden, eenmaal vóór en een maal ná de kernzin van de oogst als 
een  omarming om de kernzin, de stam van de menora. 
 
Zegenen 
Het eerste en het laatste vers, de beide buitenste armen van de menora, spreken van God zegene 
ons. Deze zinnen staan ook weer als een omarming om de beide andere zinnen. De zinnen over de 
zegen staan aan het begin en aan het eind en dat wil zeggen en ze het leven omarmen, dat bij God  
begint en eindigt. Hij is de Zegenende en is de basis van alle dank en van alle oogst! Zonder die 
zegenende omarming van God is alles zinloos en doods, er is geen Leven en geen Licht!  
Met de zegen van God krijg je energie en moed om te leven. Je ervaart weer toekomst en hoop, 
omdat God zijn vertrouwen uitspreekt in mensen: mijn zegen krijg je, zonder voorwaarden. Een mens 
wordt door God gezegend, opdat hij ook met de zegen de ander zal omarmen en er zo een zegenrijke 
toekomst zal zijn voor deze aarde en allen die er op wonen.  
Door de zegen aan elkaar te geven, ervaar je leven, kracht en inspiratie en voel je je aanvaard. Je 
voelt je dat je er mag zijn en dat je erbij mag horen. Je voelt dat je adem krijgt en dat biedt ruimte om 
je te ontwikkelen naar het beeld van God zoals Jezus dat heeft laten zien zijn korte leven. 
  
Ds. Tonnis Buurma 
 

Diaconaal  
Sparen  
Heel veel rommel die wij in de restafval deponeren kan voor een ander heel waardevol materiaal zijn. 
Denk aan doppen van melk en yoghurtpakken, goed voor het opleiden van geleide honden. Doppen 
van bierflesjes hebben waarde voor het diabetesfonds. Blijft u de dozen in de hal ook vullen  
met zegels, bonnen en medische en sanitaire hulpmiddelen? Deze worden via de voedselbank 
omgezet in geld of uitgedeeld.  
Elly Peters 
 

Activiteiten 
Jaarprogramma Inspiratie & Motivatie 2025 / 2026 
 
Christelijke feestdagen 
De cursus Vieren is een gesprek over de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren.  
Samen met gespreksleiders Vincent Oomen en Hette van der Leeuw duiken de deelnemers in een 
aantal levensvragen, zoals: Hoe vind je verdieping als je leven druk is? Waarom vieren we deze 
feesten? Hoe beleef je deze dagen? Wat geeft je kracht om door te gaan als het tegenzit? Aan de 
hand van korte video’s onderzoeken de deelnemers welke weg zij hiermee zelf willen gaan. Openheid 
en respect voor elkaars mening staan voorop.  
 
Bijeenkomst 12 mei van 14 tot 16 uur in Goede Rede. 
Op de bijeenkomst van richten we ons op Hemelvaart en Pinksteren 
 



 

 

 
 
Hemelvaart, Vertrouwen, Vieren van Jezus’ vertrek naar de hemel. 
Soms moet je in het diepe springen. Misschien wel vaak. Want we weten zoveel niet: wat 

er volgend jaar gebeurt totaal niet, maar ook van wat er morgen gebeurt niet. En ga maar na: zelfs 
wat er over een minuut gebeurt, kan totaal anders uitvallen. Hoe kun je dan vertrouwen? 
 

Pinksteren Verbinden Vieren dat de Heilige Geest zich verspreidt 

Mensen zijn zo ontzettend verschillend en verdeeld. Hoe kun je elkaar weer vinden en in 
de ogen kijken? Pinksteren is een christelijk feest dat viert dat echte verbinding mogelijk 
is. 

Informatie: Hette van der Leeuw, info@hwvanderleeuw.nl of mobiel 06 53 71 75 16. 
aanmelden ( hoeft niet, maar mag wel) 
 
Boekpresentatie ‘Buig niet’ reserveer alvast in uw agenda! 
Op woensdagavond 3 juni as. zal Dr.  Ad van Nieuwpoort, predikant in de Duinzichtkerk in Den Haag, 
zijn bijzondere boek ‘Buig niet- Bijbels tegengif voor nu’ presenteren in Goede Rede. 
Sinds de eerste uitgave van dit boek (sept 2025) zijn er al diverse presentaties gehouden, en recent is 
reeds een vijfde druk verschenen. 
In een tijd waarin autocraten de dienst uitmaken, techmiljardairs onze publieke ruimte lijken te 
bezetten en daarmee voor een groot deel bepalen hoe wij denken, zullen we alert en weerbaar  
moeten blijven. En dat is niet zo eenvoudig. In Buig niet laat Ad van Nieuwpoort zien hoe een actuele 
herlezing van aloude Bijbelverhalen ons kan helpen om mentaal weerbaar te worden.  
Zie ook: https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/buig-niet-paperback/ 
Meer informatie over tijdstip en aanmelden volgt later via diverse kanalen.  
Jan Denkers 

 
Open kerk, vrijdagochtend koffie met koek en contact 
Elke vrijdagochtend is er tussen 9.30 - 11.15 uur de mogelijkheid voor 
koffiedrinken en ontmoeting bij de grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met een 
kaarsje of een gebed dan kan dat in de kleine kapel. Die ruimte is altijd open. 
 

De maandagmiddag ouderensoos  
Op maandag van 13.30 - 15.30 uur is Goede Rede 
open voor wie gezelligheid zoekt bij een spelletje; 
rummikub, scrabble, kaarten enz. Gastvrouw Ria 
van Alphen. Er kunnen nog meer mensen bij.  
U bent van harte welkom! 
 
 

Gastvrije kerk 
Gastvrije kerk is ontstaan nadat Goede Rede 'Gemeentelijk Monument' is 
geworden. Met de openstelling van de kerk willen we iedereen de 
mogelijkheid bieden om eens binnen te wandelen. Hetzij uit 
nieuwsgierigheid, hetzij om de schoonheid van het kerkcentrum te 
ervaren. Of om de expositie te bekijken, een kaarsje te branden of voor 
een praatje of gesprek met misschien wel een kop koffie of thee. 
Openingstijden di, wo, do, van 11.00 - 15.00 uur.  
Namens de gastheren en -dames, van harte welkom. 
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Berichten doorgeven kan tot 20 mei 12.00 uur. 
Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatie@goederede.nl 
Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! 
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen: 
Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com 
Bernard Jacobs, bernard.jacobs@gmail.com 
 
Belangrijke gegevens: 

Kerkgebouw, Goede Rede 
Kerkgracht 60, 1354 AM Almere 
Telefoon 036-531 06 91 www.goederede.nl 
 
Contact met de wijkkerkenraad 
Telefoon 06-53 93 90 15 of scriba@goederede.nl 
 
Financiële ondersteuning 
Actie Kerkbalans 
Kerkbalans-Haven@pkn-almere.nl 
NL34 ABNA 0529 2056 61  
t.n.v. Prot. Gem. Almere ovv gift 
 
Samenwerkende kerken 
NL42 RABO 0301 0003 87 
t.n.v. Samenwerkende kerken ovv gift 
Vrienden van Goede Rede 
NL76 RABO 0387 2067 79 
ovv vriend van Goede Rede 

Voor afspraken zaalruimte 
Agendabeheerder Goede Rede 
agendabeheer@goederede.nl 
 
Diaconaal dienstencentrum Algemene diaconie 
p/a De Steiger 122, 1351 AL 
telefoon 036-750 50 85 ( van 10.00- 12.30 uur) 
secretariaat@diaconie-almere.nl 
www.diaconie-almere.nl 
Voorzieningen Loket Almere 
www.vla-almere.nl  
Stichting Voedselbank Almere 
www.voedselbankalmere.nl 
 
Voor giften: NL32 INGB 0000 2553 30  
t.n.v. Algemene Diaconie Almere 
Genoemde rekeningnummers vallen allen onder de 
ANBI status. 

 

Collecte opbrengsten in april 
 
Collecte opbrengsten in maart 
datum Diaconie  Kerk 3e collecte /koffiegeld 

  2 apr Diaconie DOA                     63,60          SWK                         55,60 Koffiegeld             

  4 apr  Diaconie Algemeen         228,70   Kerk                        154,60 Koffiegeld            

  5 apr KiA werelddiaconaat       138,86 Kerk                         122,10  Diaconie                            110,07            

Koffiegeld            9,45 

12 apr Diaconie Fietsfonds         99,15 Kerk                          72,30 Koffiegeld              

19 apr Diaconie voedselbank     56,55 Kerk                          42,05 Koffiegeld              

26 april Diaconie MWLA              115,45      SWK                        113,10 Koffiegeld             8,60 

 

Vrijdagochtend koffie. 37,00 
Kaarsengeld 8,70 
Allen hartelijk dank! 
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