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Expositie-en ontmoetingsruimte voor
Almere Haven

| GoedeRedepost nr.9-2026
De volgende GoedeRedepost komt uit op 8 mei 2026.

Actueel

Rommelmarkt Goede Rede
Op vrijdag 24 april begint de jaarlijkse rommelmarkt in Goede Rede. De opbrengst is ook dit keer
weer bestemd voor de instandhouding en verbetering van kerkcentrum Goede Rede.

De verkoop vindt plaats op:

- Vrijdag 24 april van 9.30 — 16.30 uur

- Zaterdag 25 april van 9.30 — 16.30 uur

- Maandag 27 april (Koningsdag) van 7.00 — 16.30 uur / afloop vrijmarkt

Namens de rommelmarktcommissie,
Jan Bart Radix 036-5374521
janbartradix@hotmail.com

Klokken luiden voor gewortelde kinderen in Nederland

De klokken van Goede Rede, De Lichtboog en De Drieklank zullen op 29 april luiden in Almere
Kerken in heel Nederland zijn opgeroepen om op woensdag 29 april om precies 16.20 uur vijf
minuten lang hun klokken te luiden voor gewortelde kinderen in Nederland. Met deze landelijke
actie vragen initiatiefnemers aandacht voor de positie van kinderen die hier zijn opgegroeid, maar
nog altijd in onzekerheid leven over hun toekomst. Kinderen die hier geworteld zijn, verdienen het
om gezien en gehoord te worden. Met deze actie geven kerken in heel Nederland een krachtig en
zichtbaar signaal van medemenselijkheid, bescherming en solidariteit. De actie sluit aan bij het
kerkasiel dat inmiddels al meer dan 500 dagen wordt verleend aan de familie Babayants in de
Open Hof in Kampen. Tegelijk klinkt hiermee een oproep voor alle 420 gewortelde kinderen in
Nederland die in een vergelijkbare situatie verkeren. De symboliek van het tijdstip is bewust
gekozen: 16.20 uur verwijst naar de 420 gewortelde kinderen voor wie aandacht wordt gevraagd.



Nieuwsberichten
Website Goede Rede: goederede.nl _

ntroauctie
Voor een actuele en levendige website van onze gemeente is het van Hette van der Leeuw

belang dat daar actuele informatie wordt gedeeld in een aantrekkelijke o

opmaak. Het gaat dan met name om aankondigingen voor belangrijke

gebeurtenissen in onze wijkgemeente. Informatie voor Goede Rede post SR
pt u ook - klik hier

kunt u dan ook tegelijk doorsturen naar Martien Borst via een email

naar zondagsblad@goederede-almere.nl vge Amoalars

- Lees hier-
Op zoek naar twee de webmaster goederede.nl
Willen we als geloofsgemeenschap van Goede Rede ook digitaal naar buiten blijven treden dan
hebben we hulp nodig. We zijn naarstig op zoek naar een tweede webmaster die dit werk samen met
Martien Borst kan oppakken. Het publiceren van artikelen vraagt enig inzicht maar is zeker niet
complex. Ook het technisch beheer (contact met de partij waar de website wordt beheerd, en beheer
van email adressen) is met enig gevoel voor werken met de computer, snel aan te leren. Een korte
instructie door Martien of Jan zal dan zeker voldoende zijn op deze taak op te pakken.
Doet u zelf mee of heeft u een suggestie voor wie dit zou kunnen, stuur dan een mail aan
zondagsblad@goederede-almere.nl

Nieuwe expositie: Kunstenaars van de toekomst

Van 4 mei tot 30 juni is er een expositie van de leerlingen uit groep 8 van IKC De Regenboog. Wat
gebeurt er als feest in beweging komt? De leerlingen van groep 8 van IKC de Regenboog tonen
bijzondere agamographen die veranderen zodra je langs de werken beweegt. Overdag wordt nacht,
stilte wordt feest en kleur komt tot leven. Een speelse expositie vol fantasie, energie en jong

talent. Kom kijken en laat je verrassen.

Bezinning

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

1.Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,
moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. Sela
2.Dan zal men op aarde uw weg kennen,
onder alle volken uw reddende kracht.
3.Dat de volken U loven, God,
dat alle volken U loven.
4.Laten de naties juichen van vreugde,
want U bestuurt de volken rechtvaardig,
U wijst de naties op aarde de weg. sela
5.Dat de volken U loven, God,
dat alle volken U loven.
6.De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
7. Moge God ons zegenen
opdat de einden der aarde ontzag hebben voor Hem.

Verdieping


mailto:zondagsblad@goederede-almere.nl
mailto:zondagsblad@goederede-almere.nl

Vijftig dagen

Vanaf de eerste dag van de eerstelingen van de gerstoogst, Pasen, moest Israél zeven weken tellen
waarna Sjawoeoth, Pinksteren, gehouden moest worden. Pinksteren is een verbastering van het
Griekse woord Pentecoste, 'vijftigste). Dit feest is het feest van de Eerstelingen van de tarweoogst.

Na verloop van tijd heeft Israél deze twee landbouwfeesten verbonden met de hoogtepunten van
haar eigen geschiedenis. Zo werd Pasen het feest van haar eigen geboorte “uit water en uit
duisternis”, de uittocht uit Egypte. Op Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, wordt het feest van de
verbondssluiting op de Sinai gevierd en worden van Godswege de Tien Woorden aan het volk
gegeven als richtsnoer voor een zegenrijk leven.
De landbouwfeesten worden dan wel godsdienstfeesten, maar de oude symboliek blijft bestaan. En
dat verandert niet in het Nieuwe Testament als Jezus op Pasen uit de doden opstaat: hij is eersteling,
als eerste van heel de oogst. We zien dat op het Pinksterfeest dan de volle oogst wordt
binnengehaald, want er worden op die dag ongeveer drieduizend mensen aan de gemeente
toegevoegd. De oogst is dus groot!
Psalm 67: een menora psalm
Psalm 67 heeft een belangrijke plaats in de periode van Pasen tot en met Pinksteren. Elke avond in
deze periode wordt Psalm 67 gelezen en dat is totaal 49 dagen lang. Zoals u kunt zien telt Psalm 67
zeven regels en elke regel in de Hebreeuwse tekst telt weer zeven woorden. In totaal 7 x 7 is dus 49
woorden!
De psalm heeft de vorm van een zevenarmige kandelaar, de menora. Het begin van de Psalm telt drie
keer twee regels, dan komt de stam met drie regels en tenslotte weer drie keer twee regels. Dus 3
aan de ene zijde, 3 aan de andere zijde, en in het midden een extra stevige. De menora, die dag en
nacht brandde, was te vinden in het Heilige van de Tempel, als een zichtbaar teken van Licht van
Gods nabijheid. We lezen dan ook in vers 2 van de psalm een verwijzing naar dat Licht: “moge het
licht van zijn gelaat over ons schijnen”.
Op de stam dus, waarmee de beide zijden verbonden zijn, staat de middelste psalmregel.

Laten de naties juichen van vreugde,

want U bestuurt de volken rechtvaardig,

U wijst de naties op aarde de weg. sela
Dat zal uiteindelijk de oogst zijn! Wereldwijd zullen de volken God loven, omdat er recht is gedaan en
gesproken en nu bewandelen de mensen de weg van de gerechtigheid en ze wonen in vrede samen
en dat alles Goddank. Daarom:

Dat de volken u loven, God

dat alle volken u loven

Tweemaal zingt deze psalm deze woorden, eenmaal véér en een maal na de kernzin van de oogst als
een omarming om de kernzin, de stam van de menora.
Zegenen
Het eerste en het laatste vers, de beide buitenste armen van de menora, spreken van God zegene
ons. Deze zinnen staan ook weer als een omarming om de beide andere zinnen. De zinnen over de
zegen staan aan het begin en aan het eind en dat wil zeggen en ze het leven omarmen, dat bij God
begint en eindigt. Hij is de Zegenende en is de basis van alle dank en van alle oogst! Zonder die
zegenende omarming van God is alles zinloos en doods, er is geen Leven en geen Licht!
Met de zegen van God krijg je energie en moed om te leven. Je ervaart weer toekomst en hoop,
omdat God zijn vertrouwen uitspreekt in mensen: mijn zegen krijg je, zonder voorwaarden. Een mens
wordt door God gezegend, opdat hij ook met de zegen de ander zal omarmen en er zo een zegenrijke
toekomst zal zijn voor deze aarde en allen die er op wonen.



Door de zegen aan elkaar te geven, ervaar je leven, kracht en inspiratie en voel je je aanvaard. Je
voelt je dat je er mag zijn en dat je erbij mag horen. Je voelt dat je adem krijgt en dat biedt ruimte om
je te ontwikkelen naar het beeld van God zoals Jezus dat heeft laten zien zijn korte leven.

Ds. Tonnis Buurma

Vieren

De zondagse vieringen van 10.00 uur worden zo mogelijk gestreamd en uitgezonden
26 apr Oecumenische viering Werkgroep met koor

3 mei Protestantse viering ds. C. Hiibner Duitsland

10 mei Protestantse viering ds. K. de Lange Kampen

14 mei Hemelvaartsdag geen protestantse viering in Almere

17 mei Protestantse viering ds. P. van Veen Harderwijk

24 mei Pinksteren oecumenische viering werkgroep en koor

Kliederkerk

Kliederkerk is een manier van vieren en ontmoeten voor kinderen, tieners en hun (groot)ouders.
Samen ontdekken we op een creatieve en speelse manier de betekenis van Bijbelverhalen. We
knutselen en spelen, we zingen en bidden samen in een korte viering en na afloop eten we met
elkaar.

Kinderkerk
Voorlopig is er alleen kinderkerk bij de oec. vieringen en met feestdagen (m.u.v. schoolvakanties).

Tijdens de vieringen collecteren we voor diaconale projecten in Almere, Nederland of wereldwijd en
voor de kerkelijke activiteiten in Almere of in Nederland.

Geeft u vanuit huis dan kan dit via de Algemene Diaconie NL32 INGB 0000 2553 30 ovv het doel.
Uitgebreide info over geven met Givt vindt u op de website: www.goederede.nl

Omzien naar elkaar

Dank

Aangename verrassing

Dinsdag 8 april werd ik benaderd door Ursel Kriekjes voor een afspraak bij mij thuis.

Uiteraard was ik daartoe bereid in de veronderstelling dat zij namens de WKR nog wat vragen had
over Goede Rede Beheer.

Groot was daarom mijn verbazing dat Ursel een paar dagen later bij ons binnenkwam met een zwaar
lang pakket onder haar arm, dat met veel papier en beschermend karton was ingepakt.

Bij het uitpakken bleek dat de Paaskaars van 2025 te zijn. Die mocht ik namens de gemeente van de
WKR ontvangen voor het werk dat ik als vrijwilliger voor de wijkgemeente Almere Haven afgelopen
jaren heb mogen verrichten.

Voor mij was de ontvangst van de Paaskaars een complete en aangename verrassing en vooral ook
de begeleidende kaart met liefdevolle en zegenrijke woorden heeft mij bijzonder goed gedaan.

Ik heb intussen de Paaskaars, het symbool van Gods nabijheid, stevig verankerd op een stabiele
ondergrond en samen met Feikje een mooie plek in de woonkamer gegeven.


http://www.goederede.nl/

Ik wil de leden van de wijkgemeente Haven en de leden van de WKR in het bijzonder, hartelijk danken
voor de blijk van waardering.
Anne de Vries

Goedendag. Zondag 12 april is er bij ons een boeketje afgegeven met de dienst brief van die dag voor
ons 40 jarige huwelijk. Wij waarderen dit zeer en wij willen u hier allen heel vriendelijk voor
bedanken, .

Vriendelijke groet van Freddy en Astrid Emons.

Bloemengroet

12 april maart zijn de bloemen gebracht bij Freddy en Astrid Emons Willem Albert Wagenaarpad 146
met hartelijke felicitaties voor hun 40-jarig huwelijksfeest op 11 april.

19 april gingen de bloemen uit Goede Rede met een hartelijke groet naar Paula Postuma,
Schapenmeent 173

Bloemengroet en voorbede
Verzoeken voor bloemen en voorbede op zondag kunt u vooraf doorgeven aan:
scriba@goederede.nl of per telefoon 06 53 93 90 15

Contact met het pastoraat

Wilt u een gesprek over wat u bezighoudt in kerk of geloof. Aarzelt u dan niet om mij te bellen of te
mailen. De komende maanden zal ik de predikant vervangen in het pastoraat totdat er een nieuwe
beroepen is.

U kunt contact met mij opnemen per e-email: info@hwvanderleeuw.nl

of op dinsdag en donderdag per telefoon 06-53 71 75 16 tussen 09.00 - 10.00 uur.

Met groet, Hette van der Leeuw.

Diaconaal

Sparen

Heel veel rommel die wij in de restafval deponeren kan voor een ander heel waardevol materiaal zijn.
Denk aan doppen van melk en yoghurtpakken, goed voor het opleiden van geleide honden. Doppen
van bierflesjes hebben waarde voor het diabetesfonds. Blijft u de dozen in de hal ook vullen

met zegels, bonnen en medische en sanitaire hulpmiddelen? Deze worden via de voedselbank
omgezet in geld of uitgedeeld.

Elly Peters

Activiteiten

Jaarprogramma Inspiratie & Motivatie 2025 / 2026
Alle activiteiten staan uitgebreid beschreven in het gele jaarprogrammaboekje, dat te vinden is in de
lectuurkast in de hal.

Boekpresentatie ‘Buig niet’ reserveer alvast in uw agenda!
Op woensdagavond 3 juni as. zal Dr. Ad van Nieuwpoort, predikant in de Duinzichtkerk in Den Haag,
zijn bijzondere boek ‘Buig niet- Bijbels tegengif voor nu’ presenteren in Goede Rede.
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Sinds de eerste uitgave van dit boek (sept 2025) zijn er al diverse presentaties gehouden, en recent is
reeds een vijfde druk verschenen.

In een tijd waarin autocraten de dienst uitmaken, techmiljardairs onze publieke ruimte lijken te
bezetten en daarmee voor een groot deel bepalen hoe wij denken, zullen we alert en weerbaar
moeten blijven. En dat is niet zo eenvoudig. In Buig niet laat Ad van Nieuwpoort zien hoe een actuele
herlezing van aloude Bijbelverhalen ons kan helpen om mentaal weerbaar te worden.

Zie ook: https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/buig-niet-paperback/
Meer informatie over tijdstip en aanmelden volgt later via diverse kanalen.
Jan Denkers

Open kerk, vrijdagochtend koffie met koek en contact

Elke vrijdagochtend is er tussen 9.30 - 11.15 uur de mogelijkheid voor
koffiedrinken en ontmoeting bij de grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met
een kaarsje of een gebed dan kan dat in de kleine
kapel. Die ruimte is altijd open.

De maandagmiddag ouderensoos

Op maandag van 13.30 - 15.30 uur is Goede Rede open voor wie
gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub, scrabble, kaarten enz.
Gastvrouw Ria van Alphen. Er kunnen nog meer mensen bij.

U bent van harte welkom!

e ker&.;g B Gastvrije kerk

oren . MY Gastvrije kerk is ontstaan nadat Goede Rede 'Gemeentelijk Monument' is
= geworden. Met de openstelling van de kerk willen we iedereen de
mogelijkheid bieden om eens binnen te wandelen. Hetzij uit
nieuwsgierigheid, hetzij om de schoonheid van het kerkcentrum te
ervaren. Of om de expositie te bekijken, een kaarsje te branden of voor
een praatje of gesprek met misschien wel een kop koffie of thee.
Openingstijden di, wo, do, van 11.00 - 15.00 uur.
Namens de gastheren en -dames, van harte welkom.

Berichten doorgeven kan tot 6 mei 12.00 uur.
Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatie@goederede.nl
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Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag!
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen:

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com
Bernard Jacobs, bernard.jacobs@gmail.com

Terugblikken:

Ook dit jaar hebben we samen met de moslims van Waterval Iftar gevierd. Het
was een heerlijke maaltijd waar je elkaar beter leert kennen. Dat is in deze tijd
heel belangrijk. Onze smaakpapillen zijn weer verwend. Ook hebben we stil
gestaan bij de vraag : Wie of wat geeft jou inspiratie. Het antwoord werd op
een blaadje geschreven en aan een boom geplakt. Kortom volgend jaar weer.

Lieve, beste mensen,

{aterdag 28 maart 2026 kwam er een grote groep naar
Goede Rede om mee te doen aan de workshop familie]
systeemopstelingen. Erwaren 11 gasten, waaronder
Annemarie die onsvan koffie en thee en warme soep
VOOrzag, en vier begeleiders.

We begonnen met kennismaken en een inleidendes ocefening om “gevoelde”
of ervaren gevoelens op te merken en te registreren. Er waren meerdere
thema's en twee ervan kondenwe opstellen.

Voorveel mensen waren deze opstelingen weer inzicht gevend.

De volgende workshop s op zaterdag 19 september, wederom in Goede
Rede, de inlocop is om 2.30 vur met koffie en thee en om 10.00 uur starten wij.
ledereen is weer van harte welkom.

Een vriendelike groet van Marjan Huisman en Guus Dik en Evamarion en Cor
Scherrewitz

De Paulus kring: terugblik.

Vanaf oktober tot en maart van dit jaar hebben er op de woensdagavond, een keer in de veertien
dagen, tussen 15 en 21 mensen meegedaan aan de kring rondom Paulus. Dit was een veelbelovend
aantal ook al moesten sommigen mensen afhaken door verschillende omstandigheden. Het was een
inspirerende en nieuwsgierige groep mensen die naarmate ze verder in het seizoen kwamen steeds
meer met elkaar in gesprek gingen over de thema’s die ter sprake kwamen.

Uitgangspunt van deze kring was de brief van Paulus aan de Galaten, een van zijn oudste brieven,
waarin veel autobiografisch materiaal te vinden is. Zoals bij elke brief begint de Gatenbrief ook met
een aanhef en deze had de volgende tekst:

Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en
God, de Vader, die Hem uit de dood heeft opgewekt, en van alle broeders en zusters die bij mij zijn.
Aan de gemeenten in Galatié. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus
Christus, 4die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad
beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle
eeuwigheid. Amen.
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Na het lezen van de aanhef werd de inhoud als een soort catechese ervaren. Er werden immers
zoveel begrippen en namen genoemd waarvan verwacht werd dat ze bekend waren bij de lezers of
hoorders van toen.

Maar geldt dat ook voor ons anno 2026? We maakten de volgende vragen bij de namen en
begrippen:

Wie en wat is een apostel? Wat is genade en vrede?

Wie was Paulus? Wat is zonde en zondigen?

Wie is Jezus Christus? Wat betekent zichzelf geven?

Wat betekent Christus? Wat houdt bevrijden in uit door het kwaad
Wie is God, de Vader? beheerste wereld?

Wie is Heer in verband met Jezus Christus. Wat is eeuwigheid?

Wat is Pasen, opwekking uit de dood?

We hebben de meeste van deze vragen besproken omdat ze ook belangrijk waren om de
theologische visie van Paulus te begrijpen. Maar eerst zijn we aan de slag gegaan met de naam
Paulus. Willen we de brieven van Paulus beter begrijpen dan is het belangrijk om te weten wie hij is.
We hebben geprobeerd aan de hand van persoonlijke woorden van Paulus te ontdekken hoe hij
zichzelf karakteriseert. We hebben de hieronder staande uitspraken behandeld.

“Ik ben een Jood”: Handelingen 21: 39 en 22:3/ Romeinen 11:1

“Te Tarsus in Cilicié geboren”: Handelingen 22:3 (geen verwijzing hiernaar in zijn brieven)
“Besneden op de achtste dag”: Filippenzen 3:5 (geen verwijzing in Handelingen)

“Aan de voeten van Gamaliél opgeleid”: Handelingen 22:3 (niet genoemd in zijn brieven)
“Naar de wet een Farizeeér”: Filippenzen 3:6

“Wat mijn ijver aangaat een vervolger van de gemeente”: Filippenzen 3:6/ Galaten 1: 14

“Doorn in het vlees”: Il Korintiérs 12:7

“Jezus Christus is in mij geopenbaard”: Galaten 1:16

Het zal te ver voeren om nog meer te schrijven over de inhoud van alle vragen. Dit is slechts een
schets en geef u een indruk hoe we samen met een grote groep mensen bezig zijn geweest met de
mens Paulus en zijn theologische visie. Wat we het nieuwe seizoen gaan doen is nog een vraag, maar
mocht u ideeén hebben laat het me weten: dsbuurma@xs4all.nl. Wilt u meedoen meldt u dan aan!

Ds., Tonnis Buurma

Belangrijke gegevens:

Kerkgebouw, Goede Rede Voor afspraken zaalruimte
Kerkgracht 60, 1354 AM Almere Agendabeheerder Goede Rede
Telefoon 036-531 06 91 www.goederede.nl agendabeheer@goederede.nl
Contact met de wijkkerkenraad Diaconaal dienstencentrum Algemene diaconie
Telefoon 06-53 93 90 15 of scriba@goederede.nl p/a De Steiger 122, 1351 AL

telefoon 036-750 50 85 ( van 10.00- 12.30 uur)
Financiéle ondersteuning secretariaat@diaconie-almere.nl
Actie Kerkbalans www.diaconie-almere.nl
Kerkbalans-Haven@pkn-almere.nl Voorzieningen Loket Almere
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NL34 ABNA 0529 2056 61
t.n.v. Prot. Gem. Almere ovv gift

Samenwerkende kerken

NL42 RABO 0301 0003 87

t.n.v. Samenwerkende kerken ovv gift
Vrienden van Goede Rede

NL76 RABO 0387 2067 79

ovv vriend van Goede Rede

www.vla-almere.nl
Stichting Voedselbank Almere
www.voedselbankalmere.nl

Voor giften: NL32 INGB 0000 2553 30

t.n.v. Algemene Diaconie Almere

Genoemde rekeningnummers vallen allen onder de
ANBI status.
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