
 

 

 

Oecumenisch Kerkcentrum 

Goede Rede 

 

Kerkcentrum, Concertpodium, Expositie-en ontmoetingsruimte voor Almere Haven 
GoedeRedepost nr. 3-2026 Berichten van de werkgroepen 

 De volgende GoedeRedepost komt uit op 13 februari 2026. 
 

Actueel  
Thuisgevoel  
Wat een bijzondere ervaring om in de oecumenische viering van 25 januari op het liturgisch centrum 
te staan en ingezegend te worden als diaken van de wijkkerkenraad van Almere Haven. Zo’n vier jaar 
geleden heb ik mij als heel oecumenisch ingestelde katholiek,  aangemeld als gast lid bij de 
protestante gemeente. Al meer dan 45 jaar ben ik een GoedeRedeganger en voel mij daar heel goed 
bij. De gemeenschap van ons kerkcentrum is hecht en voelt als een warme deken in tijden van 
voorspoed maar ook in tijden van tegenslag of verdriet.  
Het is daarom zo bijzonder om als diaken aan de slag te mogen gaan, velen van u hebben mij 
gefeliciteerd maar er waren er ook die zeiden: veel sterkte. Ik ga het beleven, mijn idee is dat de 
wijkkerkenraad er voor iedereen is en dat wij met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het reilen en 
zeilen binnen onze gemeenschap.  
Als er dingen zijn waar u mee zit of een vraag over heeft kom dan naar ons, mij toe, samen kunnen 
wij ervoor zorgen dat wij een levendige, warme en betrokken  geloofsgemeenschap blijven want we 
hebben elkaar nodig. 
Anja Stam 
 

Bevestiging 
25 januari zijn Anja en Gerrit 
bevestigd als diaken en daarmee lid 
geworden van de kerkenraad. De 
redactie vond dit passende lied. 
  
Jij bent opnieuw op reis gegaan 
en zal op nieuwe wegen staan, 
de toekomst opent nu haar poort 
je bent gezien, jij wordt gehoord.  

Symboliek van het boeketje  
 
Een volmondig ja, (rode bloemen) 
gericht op kracht van boven 
uitgesproken in het midden van de 
gemeente,  
die het draagvlak (vingerblad) vormt 
voor de taak, die soms zichtbaar, 
maar ook vaak in stilte wordt 
uitgevoerd. 
 
Schikking en tekst  
Ina Oostenbrink 



 

 

 
 
En met jou mee trekt nu het woord 
van liefde en verwondering 
van werken aan een nieuw begin.  
 
Het werken aan een nieuw begin 
geeft leven licht en mensen zin 
die weten dat God naast hen staat, 
als reisgenoot die met je gaat. 
Als bron van moed bij raad en daad 
als maatstaf tussen ja en nee 
geeft God jou hier Zijn Zegen mee. 
   
De Heer die met ons mee wil gaan 
Zijn Zegen raakt jou aan. 
 
 
Collecte voor de Jongezinzoekers 
Op 1 februari is de tweede collecte voor ons eigen project Jonge Zinzoekers. 
U kunt u donatie ook steunen via dit Tikkie: 
Over dit mooie project voor jongeren in Almere kunt u meer lezen op 
www.jongezinzoekers.nl. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@jongezinzoekers.nl 
 

 

Actie Kerkbalans 2026  
Hartelijk dank aan allen die hebben meegeholpen om Actie Kerkbalans 
onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. 
 
 

NOODOPROEP 
Met spoed zoeken wij mensen die het groepje van de kinderkerk willen versterken. 
Graag bieden wij bij de oecumenische vieringen kinderkerk aan maar hebben niet genoeg mensen 
om dit haalbaar te maken. Als er geen mensen bijkomen kunnen wij de kinderen niets aanbieden. Dit 
is te belangrijk om te laten wegvallen. Voor informatie en/of aanmelden neem contact op met 
Annemarie Zwierstra : p.a.zwierstra@kpnmail.nl 
Alvast bedankt! 
 
Huis Paaskaars 
Net als vorig jaar bestaat de gelegenheid om een Paaskaars voor thuis te bestellen. Iedere keer dat 
we het licht van de Paaskaars ontsteken, worden we herinnerd aan Gods verbond met ons mensen. 
Jezus vernieuwde dat verbond door zijn lijden en sterven. Met een Paaskaars thuis kan dat op een 
inetegere wijze ook thuis gevierd worden. 
Op het prikbord in de kerk komt een intekenlijst met de voorbeelden.  
Hans Koenot, Vincent Oomen 
 
Vieringen om 10.00 uur 
De zondagse vieringen worden zo mogelijk gestreamd en uitgezonden 
31 jan 15.30-18.00 uur Kliederkerk Aanmelden bij c.vanbakel@kpnmail.nl 

http://www.jongezinzoekers.nl/
mailto:info@jongezinzoekers.nl
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 1 feb protestantse viering ds. T. Woltinge Amersfoort 
  8 feb protestantse viering pastor H.J. de Bruin 
15 feb protestantse viering mevr. M. Eikelenboom 
18 feb aswoensdag 19.30  uur Oecumenische viering met het delen van het askruisje 
22 feb Oecumenische viering werkgroep met het Goede Rede koor 
De kliederkerk is een manier van vieren en ontmoeten voor kinderen, tieners en hun (groot)ouders. 
Samen ontdekken we op een creatieve en speelse manier de betekenis van Bijbelverhalen. We 
knutselen en spelen, we zingen en bidden samen in een korte viering en na afloop eten we met 
elkaar.  
Kinderkerk 
 Voorlopig is er alleen kinderkerk bij de oec. vieringen en met feestdagen (m.u.v. schoolvakanties). 22 
februari is de eerstkomende kinderkerk 
 
Tijdens de vieringen collecteren we voor diaconale projecten in Almere, Nederland of wereldwijd en 
voor de kerkelijke activiteiten in Almere of in Nederland. 
Geeft u vanuit huis dan kan dit via de Algemene Diaconie NL32 INGB 0000 2553 30 ovv het doel. 
Uitgebreide info over geven met Givt vindt u op de website: www.goederede.nl 
 

Omzien naar elkaar 

Herstellend 
Beste mensen,  
Eerst werd ik verrast met een berichtje in de vorige Goede Rede post, met goede wensen voor een 
spoedig herstel na mijn schouderoperatie. 
Daarna kreeg ik mooie bloemen vanuit de kerk met een gezellige kaart, en nog meerdere blijken van 
medeleven. Heel hartelijk bedankt hiervoor! 
Mijn herstel gaat voorspoedig,  maar duurt mij al te lang en ik moet nog wel een paar maanden. Maar 
ik houd vol..... 
Lieve groeten, Corrie Epping 
 
Dank 
Zondag 18 01 werd ik tijdens een bezoek niet goed waardoor ik met ambulance naar het AMC werd 
gebracht en daar diverse onderzoeken gehad. Daarna met de ambulance doorgebracht naar het 
BovenIJziekenhuis waarna ik weer naar huis mocht. De 22ste moest ik naar het Flevoziekenhuis en nu 
is het afwachten. Ik heb vaak hoofdpijn, sta te trillen op de benen en  ben wankel. Zondag 25ste lag ik 
in bed met pijnstillers. Toen stond er iemand voor mijn deur met een bloemetje en een kaart van 
Goede Rede. Het bloemetje maakte me even wat beter. En de kaart hangt zo dat ik er elke dag naar 
kan kijken. 
Ik wil jullie allemaal bedanken. Vond het zo lief. Met vriendelijke groetjes Elly 
  

Bloemengroet 
18 januari werden de bloemen met de kaart bezorgd bij mevr. Corrie Epping, Kolkgriend 135 als groet 
van de gemeente. 
 
Bloemengroet en voorbede 
Verzoeken voor bloemen en voorbede op zondag kunt u vooraf doorgeven aan: 
scriba@goederede.nl of per telefoon 06 53 93 90 15 
 

http://www.goederede.nl/


 

 

 
 
Contact met het pastoraat 
Wilt u een gesprek over wat u bezighoudt in kerk of geloof. Aarzelt u dan niet om mij te bellen of te 
mailen. De komende maanden zal ik de predikant vervangen in het pastoraat totdat er een nieuwe 
beroepen is. 
U kunt contact met mij opnemen per e-email: info@hwvanderleeuw.nl 
of op dinsdag en donderdag per telefoon tussen 09.00-10.00 uur: 06-53 71 75 16 
Met groet, Hette van der Leeuw. 
 

Activiteiten 
Jaarprogramma Inspiratie & Motivatie 2025 / 2026 
Alle activiteiten staan uitgebreid beschreven in het gele jaarprogrammaboekje, dat te vinden is in de 
lectuurkast in de hal. 
Eetgroep ‘Het Goede eten’ 
We hopen elkaar op 27 februari weer te zien. Iedereen is uitgenodigd. Het inschrijfvel hangt op tijd 
op het prikbord. 
 
Tiffany workshop  
Dinsdagmiddag 10 februari van 14.00-16.00 uur, in Goede Rede. 
In deze korte workshop maakt u kennis met de techniek van Tiffany. Van 3 stukjes glas  maakt u een 
mooi sieraad, raamhanger of staand figuurtje. 
Kosten € 7,50 inclusief materiaal en kopje thee. 
Aanmelden bij cobeersma@hotmail.com 
 
Kringavonden over Paulus en zijn brief aan de Galaten 
Paulus was een gedreven en gepassioneerd man die zich apostel van Jezus Christus noemde met een 
bijzonder mystieke ervaring. Hij was altijd onderweg en vertrouwde op onderdak en eten bij mensen  
waar hij langs ging. Hij schreef brieven naar gemeenten en mensen. Hij maakte mooie teksten over 
liefde maar ook moeilijke over verhoudingen tussen man en vrouw, tussen werken en geloven, wet 
en evangelie. Aan de hand van de brief aan de Galaten, die zes hoofdstukken omvat, willen we met  
Paulus kennis maken, onder meer zijn mystieke weg die hij bewandeld heeft, maar ook proberen we 
zijn boodschap te begrijpen en tot ons door te laten dringen. 
Een boeiende weg om samen met hem en met elkaar te gaan! Doet u mee op de woensdagavonden 
in Goede Rede om 20.00 – 21.30 uur? Gereserveerd zijn de data: 
4 en 18 februari, 4 en 18 maart Wilt u aan deze kring meedoen, geeft u zich dan even op via mijn 
emailadres: dsbuurma@xs4all.nl 
Vrede en alle goeds ds. Tonnis Buurma 
 
Open kerk 
Vrijdagochtend koffie met koek en contact 
Elke vrijdagochtend is er tussen 9.30 - 11.15 uur de mogelijkheid voor 
koffiedrinken en ontmoeting bij de grote tafel. Zoekt u een stiltemoment 
met een kaarsje of een gebed dan kan dat in de kleine kapel. Die ruimte is 
altijd open. 
 
 
De maandagmiddag ouderensoos  
 

mailto:info@hwvanderleeuw.nl
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Op maandag van 13.30 - 15.30 uur is Goede Rede open voor wie 
gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub, scrabble, kaarten enz. 
Gastvrouw Ria van Alphen. Er kunnen nog meer mensen bij.  
U bent van harte welkom! 
 
Gastvrije kerk 

Gastvrije kerk is ontstaan nadat Goede Rede 'Gemeentelijk Monument' is 
geworden. Met de openstelling van de kerk willen we iedereen de 
mogelijkheid bieden om eens binnen te wandelen. Hetzij uit 
nieuwsgierigheid, hetzij om de schoonheid van het kerkcentrum te 
ervaren. Of om de expositie te bekijken, een kaarsje te branden of voor 
een praatje of gesprek met misschien wel een kop koffie of thee. 
Openingstijden di, wo, do, van 11.00-15.00 uur.  
Namens de gastheren en -dames, van harte welkom. 
 

Taizédienst  
Op zondag 1 februari om 20.00 uur is er een dienst in de Zuiderpoort, ‘s 
Hertogenboschplein 2, Almere in de stijl van Taizé. Het tijdstip van de 
dienst is 20.00 uur. Een Taizédienst is een ingetogen dienst, waarin het 
herhaald zingen van de liederen en meditatie centraal staan. De dienst 
heeft het thema 'God komt troostrijk naar ons toe' en de tekst komt uit 
Matteus 5:1-12. De liederen die we zingen sluiten aan op dit thema. 
Arina van Ommen 
 
Groene kerk en duurzaamheid 

Heel de Aarde is een expositie van 23 kunstwerken die elke maand in 
een andere plaats te zien is. Kunstenaars verbeelden het thema in 
schilderijen, video-installaties en andere kunstwerken. 
Wij hopen dat de kunstwerken velen kunnen inspireren zowel tijdens 
als na de expositiemaand februari.  
Inspireren om na te denken hoe we met elkaar de aarde heel kunnen 
maken en houden. Bekeken vanuit geloof, vanuit duurzaamheid, 
vanuit samenleven, vanuit volhouden met elkaar, vanuit... 
I.s.m. de Protestantse Gemeente Dronten, vindt van 1 t/m 27 februari 
de expositie ‘Heel de Aarde’ plaats in De Ark in Dronten.  

Op zondag 1 februari tijdens de ochtenddienst wordt de expositie Heel de Aarde geopend door Carla 
Dik-Faber projectleider Groene Kerken Nederland. Na de dienst is de eerste mogelijkheid om de 
expositie te bezoeken. 
Bezoektijden 1 t/m 27 februari 2026  
Maandag t/m zaterdag vrij toegankelijk: van 10.00 - 12.00 uur en 19.30 - 21.30 uur.  
Begeleide rondgangen*: Zondagochtend na de kerkdienst, dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur  
vrijdagavond van 19.30 - 21.30 uur, woensdagochtend voor basisscholen  
Extra activiteiten rond de expositie*:  
zondag 1 februari, aanvang 10.00 uur, kerkdienst met officiële opening van de expositie  
vrijdag 6 februari, muzikale avond, zaterdag 7 februari, workshop bloemschikken met lunch  
vrijdag 27 februari, diner-rondleiding met stamppot.   
Meer informatie vind je op groenekerken.nl of via Maarten Vrolijk 06 4278 8261 en 
www.pgdronten.nl 



 

 

 
 
 
Sparen  
Heel veel rommel die wij in de restafval deponeren kan voor een ander heel waardevol materiaal zijn, 
denk aan doppen van melk en yoghurtpakken en bierflesjes Blijven wij de dozen in de hal ook vullen 
met zegels, bonnen en medische en sanitaire hulpmiddelen, om via VLA dit uit te delen aan wie het 
nodig hebben? Informatie bij Elly Peters. 
 

Berichten doorgeven kan tot 11 februari 12.00 uur. 
Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatie@goederede.nl 
Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! 
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen: 
Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com 
Bernard Jacobs, bernard.jacobs@gmail.com 
 
Belangrijke gegevens:  
 

Kerkgebouw, Goede Rede 
Kerkgracht 60, 1354 AM Almere 
Telefoon 036-531 06 91 www.goederede.nl 
 
Contact met de wijkkerkenraad 
Telefoon 06-53 93 90 15 of scriba@goederede.nl 
 
Financiële ondersteuning 
Actie Kerkbalans 
Kerkbalans-Haven@pkn-almere.nl 
NL34 ABNA 0529 2056 61  
t.n.v. Prot. Gem. Almere ovv gift 
 
Samenwerkende kerken 
NL42 RABO 0301 0003 87 
t.n.v. Samenwerkende kerken ovv gift 
 
Vrienden van Goede Rede 
NL76 RABO 0387 2067 79 
ovv vriend van Goede Rede 

Voor afspraken zaalruimte 
Agendabeheerder Goede Rede 
agendabeheer@goederede.nl 
 
Diaconaal dienstencentrum Algemene diaconie 
p/a De Steiger 122, 1351 AL 
telefoon 036-750 50 85 ( van 10.00- 12.30 uur) 
secretariaat@diaconie-almere.nl 
www.diaconie-almere.nl 
Voorzieningen Loket Almere www.vla-almere.nl 
Stichting Voedselbank Almere 
www.voedselbankalmere.nl 
 
Voor giften: NL32 INGB 0000 2553 30  
t.n.v. Algemene Diaconie Almere 
 
Genoemde rekeningnummers vallen allen onder de 
ANBI status. 
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