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Berichten van de werkgroepen ‘

Bezinning
We wensen je rust om bij te tanken en tijd om aan
jezelf te schenken.
We wensen je dromen
die vreugde geven en
doelen om na te streven.
Maar vooral wensen wij je
dat je de kleine dingen ziet en
van de reis die ‘leven’ heet geniet.

Een gezegend Nieuwjaar!

Actueel
Actieweek voor de voedselbank

Van 6 tot 14 januari 2024
De Protestantse Kerk/Kerk in Actie, organiseert
samen met gemeenten, een actieweek om zoveel
mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te
zamelen. De Voedselbank helpt zo’n 38.000
huishoudens. Als iedere gemeente van de
Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen
vult, zijn die allemaal één week lang van voedsel
voorzien. De protestantse kerk wil deze extra
actieweek houden voor de voedselbank, omdat in
de maand januari normaal gesproken minder
binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl
januari juist vaak een dure maand is voor veel
mensen. Hoe gaat de actie in zijn werk? \Janaf 6 -
14 januari staan er verzameldozen in Goede Rede
waar u (houdbare) producten kunt doneren voor
de voedselbank. Ook hangen er posters met de
producten die het meest nodig zijn. In diverse
supermarkten kunt u ook producten voor dit doel
inleveren. Hoe mooi zou het zijn als wij 25 dozen

kunnen vullen!! :boef u mee.7

Van de Algemene kerkenraad
Aankoop 1/3 aandeel RK Parochie in Goede Rede

Zoals u wellicht weet heeft de RK Parochie op 31
mei 2019 de samenwerkingsovereenkomst met de
Protestantse Gemeente Almere (PGA) opgezegd.
Dat betekende onder meer dat de PGA het recht
heeft verkregen het 1/3 aandeel van het
eigendom van de RK Parochie van Goede Rede en
De Lichtboog over te nemen.

Wat volgde waren langdurige en moeizame
onderhandelingen met het parochiebestuur.
Uiteraard is het te betalen bedrag een stevig
onderhandelingspunt geweest, maar vooral het
feit dat het parochiebestuur onvoldoende
mandaat kreeg vanuit het bisdom maakte de
onderhandelingen uiterst gecompliceerd. Om toch
voortgang in het proces te houden is uiteindelijk
in gezamenlijk overleg besloten de aankoop van
het deel in Goede Rede los te koppelen van dat
van De Lichtboog. Dat heeft na 4 1/2 jaar
onderhandelen geleid tot een uittredings-
overeenkomst waarbij Goede Rede voor een
bedrag van € 245.000. (inclusief inventaris en
v.0.n.) volledig eigendom wordt van de PGA.

De Algemene Kerkenraad (AKR) heeft in zijn
vergadering van 13 december positief gereageerd
op het resultaat van het onderhandelingsteam en
zich voorgenomen akkoord te gaan met de
uittredingsovereenkomst. Het aankoopbedrag kan
worden gefinancierd uit de eigen reserve van de
PGA, die onder meer is gevormd door de verkoop
van De Triangel.



Mocht u over e.e.a. nog vragen hebben of
anderszins willen reageren dan kunt u dit doen bij
Jaap Dekker, scriba van de AKR (Scriba.AKR@ pkn-
almere.nl) véér donderdag 11 januari. U kunt
natuurlijk ook één van de leden van de AKR of van
het College van Kerkrentmeesters (CvK)
aanspreken.

Naar verwachting zal de overeenkomst met het
bestuur van de RK Parochie in de tweede helft van
januari worden ondertekend en zal Goede Rede
volledig eigendom zijn geworden van de PGA.

Project Jonge Zinzoekers

Met dit project proberen we, geinspireerd vanuit
onze christelijke waarden, jongeren te helpen bij
vragen over zingeving in hun leven. Zingeving
draait voor jongeren vaak om het in contact
komen en in gesprek gaan met anderen, en
zingeving zit ook in het samen dingen kunnen
doen, voor elkaar en voor anderen, bijvoorbeeld
kwetsbare groepen in de stad.

PROJECT JONGE ZINZOEKERS ALMERE

Zingeving bespreekbaar maken
. N

Denkers na afloop van de dienst de nodige
informatie gedeeld over dit het project. U kunt dit
beluisteren via: goederede.nl/wp-
content/uploads/2023/12/jongezinzoekers-
interview-v0.99.mp4 en ook op de website

www.jongezinzoekers.nl kunt u kijken naar een
korte video impressie van deze presentatie.

Na afloop kwamen en warme spontane reacties
van de aanwezigen en ook op de oproep voor een
financiéle bijdrage kwamen mooie reacties
binnen!

U kunt ook helpen door uw bijdrage te storten op
NL16 ABNA 0608 6953 51 t.n.v. Protestantse
Gemeente Almere o.v.v. Jonge Zinzoekers. We
hebben goede gesprekken met landelijke
instanties die ons willen steunen en het helpt
daarbij als we kunnen laten zien dat ook vanuit
onze eigen gemeente dit project wordt gesteund.

Vieringen om 10.00 uur

Alle vieringen worden gestreamd en uitgezonden.
7-01 ds. M. Hadnagy, Kampen

14-01 ds. F van Willegen

20-01 16.30 uur Kliederkerk voor jong en oud.

21-01 mevr. H van der Leeuw, Almere

28-01 oecumenische viering

Tijdens de vieringen geven we voor:

de diaconie plaatselijk, landelijk of wereldwijd

kerkelijke activiteiten in Goede Rede en landelijke

projecten van de protestantse kerk

U kunt geven met collectebonnen of digitaal via Givt

of de collecterekening als u thuis luistert.

Kliederkerk in Goede Rede As
U heeft al eerder iets kunnen lezen over N %

de Kliederkerk: een interactieve manier kliederkerk

van samen vieren en ontmoeten.

“. N
Kliederkerk is voor kinderen van 0O tot hd
ong. 12 jaar, samen met ouder(s)/verzorger(s)/opa
en /of oma.
In 2024 gaan we officieel van start en zullen we
enkele bijeenkomsten organiseren in Goede Rede.
De eerste kliederkerk zal zijn op zaterdag 20 januari
van 15.30-18.00 uur. Samen gaan we knutselen,
zingen, bidden en spelletjes spelen rond een
Bijbelverhaal. Daarna gaan we gezellig eten met
elkaar. Het thema deze keer is: ‘Ga je mee? Samen
ontdekken we de kerk!” We gaan deze eerste
Kliederkerk in 2024 samen ontdekken wat er
eigenlijk zo mooi is aan samen kerk zijn. Ontdek je
met ons mee? Omdat we graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen, willen we je vragen om
je op te geven door een mail te sturen naar
fvanwillegen@goederede.nl
De overige Kliederkerk data dit seizoen zijn: 25 mei
en 6 juli. In de hal liggen ook flyers: om mee te
nemen voor uzelf, of uit te delen aan andere
mogelijke belangstellenden!

Vanuit de WKR

Op onze laatst gehouden vergadering 14
december jl. hadden we een dubbel afscheid:
Maarten van Tricht legt zijn taak als ouderling na
zijn ambtstermijn van 4 jaar neer en ook Ursel
Kriekjes heeft aangegeven dat zij om persoonlijke
redenen per 1 januari 2024 stopt met haar taken
als diaken en scriba. We hebben alle begrip voor
haar besluit, maar betreuren het ook dat we in
haar een betrokken en gedreven ambtsdrager
verliezen. In de dienst van zondag 11 februari
zullen we formeel afscheid nemen van alle
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vertrekkende ambtsdragers: Maarten, Ursel en Els
Helleman.

Het mandaat van Lars Kramer en Ad van Toorn,
gedelegeerden namens de classis is verlengd tot 1
juli 2024. Daar zijn we blij mee, al moet er nog het
nodige gebeuren om de WKR weer op getal te
krijgen. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk
hoe we het scribaat op de korte termijn vorm
gaan geven. We vragen daarvoor uw begrip en
geduld. Uw berichten aan de WKR kunt u nog wel
sturen naar het gebruikelijke adres
scriba@goederede.nl

Een klein hoopvol bericht is dat we op dit moment
enkele gesprekken voeren met mensen die
mogelijk de WKR voor kortere of langere termijn
willen ondersteunen. We hopen u hierover nader
te kunnen informeren. Wilt u zelf ook meer weten
over een mogelijke taak als ambtsdrager, neem
dan vooral contact op met de predikant of een
van de andere WKR leden.

Gedachtenisviering van eind naar begin november
Ook hebben we deze vergadering het verzoek van
Florisca en de oecumenische werkgroep liturgie
besproken om de gedachtenisviering te
verschuiven van de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, eind november, naar een zondag
rond Allerzielen op 2 november. Wij hebben
besloten om met dat verzoek in te stemmen en
zijn daarom voornemens om de
gedachtenisviering vanaf dit jaar te verschuiven
naar de eerste zondag in november. In 2024 is dat
zondag 3 november. Er zijn een aantal
argumenten voor deze verschuiving, die we graag
zorgvuldig aan u uit willen leggen.

Het gebruik om de overledenen te gedenken is al
heel oud. De dag waarop dat gebeurde wisselde
lang per regio. De datum van 1 november komt uit
de 8e eeuw en die dag ontwikkelde zich tot
Allerheiligen. De dag erna, Allerzielen, werd er
later van afgesplitst.

De oud kerkelijke traditie kende dus aparte, maar
samenhangende, gedenkmomenten voor de grote
voorbeelden(/heiligen) en de gewone gelovigen die
we allen kennen. In de Hervormingstijd verdwenen
in de Protestantste traditie deze beide dagen, wij
deden niet aan heiligen. Toch bleef er behoefte aan
een zondag om overledenen te gedenken, en sinds
1816 ontstond in de Duitse Lutherse traditie
daarvoor ‘Eeuwigheidszondag’ op de laatste zondag

voor Advent. Pas in de loop van de vorige eeuw
kwam dat gebruik ook in Nederland in zwang. Maar
niet overal, zo is/was het in sommige traditionele
protestantse kringen gebruikelijk om de
overledenen, samen met de geboortes van dat jaar,
te gedenken op oudejaarsavond. Er is dus wat
variatie mogelijk en het is maar net in welke traditie
je je wilt scharen. Er is uiteraard niets mis met de
Duitse Luthers traditie maar een verschuiving kent
een aantal voordelen. Ten eerste is het vanuit een
oecumenisch oogpunt logischer om voor begin
november te kiezen (daarmee volgen we ook het
voorstel van het Dienstboek van onze kerk). Ook in
de media is er rond deze tijd veel aandacht voor het
gedenken van overledenen (denk aan ‘voor wie
steek jij een kaarsje aan?’ van de KRO/NCRV). Dat
kan meteen een missionair argument zijn: naar
mensen die wat verder van de kerk af is het
makkelijker uitleggen waarom we doen wat we
doen, als we ook naar deze bredere landelijke
belangstelling kunnen verwijzen. Een laatste
belangrijk argument is dat er op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar vaak heftige apocalyptische
lezingen op het leesrooster staan. Mooi en zinvol als
opmaat naar de hoopvolle toekomstverwachting
van Advent, maar vaak niet passend om te lezen
tijdens een gedachtenisviering. We wijken dan ook
vaak af, of kiezen de lezingen van 2 november. Met
de verschuiving van de gedachtenisviering naar
begin november hopen we dat beide zondagen
(gedachtenis, en laatste zondag als overgang naar
Advent) beter tot hun recht komen. Behalve de
datum blijft verder alles hetzelfde: we blijven de
dierbaren die ons korter of langer geleden ontvallen
zijn gedenken in eerbied en genegenheid.

- Namens de WKR, Florisca van Willegen

Omzien naar eﬂaar

Geen kerstversiering in huis dit jaar, geen zin in. Nou
ja een paar kerstkleedjes, hier en daar wat klein
herinneringsspul. Na de ziekenhuisopname met
operatie en veel pijn, had ik geen moed voor een
loopje naar de zolder voor de kerstversiering. Ook
de lijst met adressen voor een kerstkaart, geen zin,
te moe.

En toen gebeurde het gewoon; ik kreeg
kerstkaarten, attenties, bezoekjes, appjes,
telefoontjes van bekenden maar ook en mensen
waar ik het niet van verwacht had, chauffeurs die
mij brachten en haalden voor het ziekenhuis. Een
reden om dankbaar te zijn. Mijn kamer is versierd
met mooie ontroerende wensen, dankzij de mensen
van de Goede Rede. Is het zo ook niet bedoeld
omzien naar hen die het gewoon even niet zien
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zitten? Dank jullie wel lieve mensen, mijn Kerst was
gezegend. Ik wens u allen een liefdevol, hoopvol
Nieuw Jaar.

Janna Lefering

Aanvulling op bovenstaand bericht: Janna’s bypass
bleek helaas dichtgeslibd, waardoor zij deze week
toch weer is opgenomen in het Flevoziekenhuis.
Afgelopen donderdag heeft zij een trombolyse
gehad. De komende dagen moet blijken of dit het
gewenste resultaat oplevert, anders wordt er
mogelijk ook gedotterd. Janna kan naar verwachting
pas na het weekend pas weer naar huis en zal haar
80°¢ verjaardag in het ziekenhuis door moeten
brengen. We wensen haar sterkte en beterschap, en
ondanks de omstandigheden toch een mooie
verjaardag toe!

Marian Borger is verblijd door alle kaarten en
berichten die zij ontvangen heeft. Zij voelt zich
erdoor gesteund Met haarzelf gaat het heel
langzaamaan iets beter. Pas na de CT scan eind
maart zal duidelijk worden hoe het er met de breuk
voorstaat en hoe het dan verder zal gaan. We
wensen haar een goed herstel toe.

Dank voor alle kerstkaarten en goede wensen die ik
mocht ontvangen. Ik wil u op mijn beurt vanaf deze
plek alle goeds voor het komende jaar toewensen!
Ook dank voor alle beterschapswensen. lk vond het
ontzettend jammer dat ik uitgerekend met Kerst
niet in de kerk kon zijn. Gelukkig hebben Vincent en
Annemarie mij goed vervangen! Met mijn
gezondheid gaat het gelukkig weer een stuk beter
en ik heb al mijn werkzaamheden inmiddels weer
opgepakt. Florisca van Willegen

DE spaar doos

In 2023 zijn er 103.924 Douwe Egberts punten
verzameld. Behalve deze punten zaten er in de doos
ook nog: 20 Perla spaarkaarten, 4 potten groente,
14 pakken koffie, € 35,60 van diverse waarde zegels,
munten van de kaasboer. Een mooie opbrengst.
Namens de Voedselbank en de mensen die er lopen
hartelijk dank voor u hulp.

Blijft u meesparen, ook in 2024?

Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de
contactpersonen en door gemeenteleden onderling.
Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst
is, kan er uiteraard ook een beroep op mij worden
gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek
wenst, of iets door wilt geven.

Bereikbaarheid van ds. F. van Willegen-Kerkvliet, tel:

06 1359 9841, mail: fvanwilllegen@goederede.nl

werkdagen: maandag en donderdag.

~/40fiuifeifen

Meelezen op donderdag

11 januari, van 14.00 -15.30 uur. We bereiden ons
dan voor op de viering van zondag 14 januari en
lezen met elkaar Johannes 2: 1-11 (bruiloft in Kana).
Deze bijeenkomsten zijn een goede voorbereiding
voor de zondagse viering, of, als u er dan niet bent,
een goede gelegenheid om alsnog de verhalen mee
te krijgen. Van harte welkom!

Florisca van Willegen

Vertelvoorstelling

Op 25 januari 14.00 uur komt Tanja Viveen-
Molenaar uit Nijkerk een voorstelling geven over
haar werk als geestelijk verzorger in de
ouderenzorg. Zij is theoloog en inmiddels 20 jaar
werkzaam op dit terrein. Geinspireerd door haar
werk maakte zij de voorstelling: Rouw- en Trouw:
verhalen uit het verpleeghuis. Zij is uitgenodigd de
voorstelling in Goede Rede ten gehore te brengen.

Leeskring voor vrouwen ‘Stap in de Cirkel van
Verbinding en Groei’ In januari ontvouwt zich een
inspirerende reis voor vrouwen die behoefte
hebben aan groei, geinspireerd willen worden en
elkaar willen ondersteunen op dit prachtige pad
van ontwikkeling. Ontdek je kracht in
verbondenheid. Samen duiken we in de bladzijden
van een inspirerend boek en ontdekken niet
alleen de woorden op papier, maar ook hoe die
ons raken, prikkelen en betekenis geven aan ons
dagelijks bestaan. Het boek fungeert als de
ankerplaats van ons gesprek, maar onze ware
bestemming is de gezamenlijke reis van groei en
verbinding. Ons eerste boek gaat over
eenzaamheid een thema dat velen raakt.
'Eenzaamheid Overwinnen' ISBN 978 94 6471 064
9 geschreven door Anna Bennich is onze leidraad.
Maandelijks komen we samen, elke keer in
overleg op een andere plek bij een van de leden
thuis.

Aanmelden graag voor 8 januari 2024 bij Manja
Radstaake via manja.radstaake @gmail.com of bel
gerust als u vragen heeft: 06-46 25 61 04.

Open kerk

Op maandag van 13.30 -15.30 uur zijn Jan en Ria van
Alphen gastheer en gastvrouw in Goede Rede voor
wie gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub,
scrabble, kaarten enz. U bent van harte welkom!
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Vrijdagochtend koffie met koek en contact
Elke vrijdagochtend is er tussen 9.30 -11.15 uur de
mogelijkheid voor koffiedrinken en ontmoeting bij
de grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met een

kaarsje of een gebed dan kan dat in de kleine kapel.

Die deur staat altijd open.

N.B. In geval van een uitvaart op de Open Kerk
tijden, vervallen bovenstaande activiteiten.

Algemeen
Voor allen in Goede Rede blijft een aandachtspunt:
wees alert op veiligheid voor u zelf en voor de
ander bij het begroeten en bewegen

De volgende GoedeRedepost komt weer over twee
weken op 19 januari 2024. Voor het geval u geen
gebruik maakt van internet liggen er altijd enkele
exemplaren in de lectuurkast in de hal. Aanmelden
voor de digitale GoedeRedepost kan bij:
communicatiepknhaven@gmail.com

Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een
bericht om te delen dan plaatsen we dat graag!
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen
van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,

Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47 @gmail.com of
goederedepost@gmail.com

Florisca van Willegen, fvanwillegen@goederede.nl

Belangrijke gegevens
Kerkgebouw

Kerkgracht 60, 1354 AM Almere
Telefoon 036-531 06 91
www.goederede.nl

Agendabeheerder Goede Rede
agendabeheer@goederede.nl

Financiéle ondersteuning

Actie Kerkbalans
Kerkbalans-Haven@pkn-almere.nl
Bankrekeningnummer

NL34 ABNA 0529 2056 61 t.n.v. Prot Gem Almere
Vrienden van Goede Rede

NL76 RABO 0387 2067 79 ovv vriend van GoedeRede
Samenwerkende kerken

NL42 RABO 0301 0003 87 t.n.v. Samenwerkende
kerken ovv gift

Algemene diaconie p/a De Steiger 122, 1351 AL
Secretariaat @diaconie-almere.nl

NL32 INGB 00002553 30 t.n.v. Algemene Diaconie,
Almere

Genoemde rekeningnummers vallen allen onder de
ANBI status.
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