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Aan de Goede Redegangers, 
 
Zand door je vingers 
 
Boot in de zee zoekend naar land 
kind in het water schoen aan het strand 
 
Dood in de ogen kommetje eten 
zand door je vingers je eigen geweten 
 
Tenten in kampen moed in de schoenen 
hemel van vuur streep op de muur 
 
Hekken met tralies landen met wetten 
keuzes van mensen gescheiden door grenzen 
 
Roos in de modder een spelend kind 
gelach in de nacht lentewind 
 
Een wankel begin gammel geloven 
een glimlach misschien zegen van boven 
 
Een grens is een denkbeeldige lijn 
laat vrede niet denkbeeldig zijn 
 
Willemien Spook 

 
VIEREN 
Kinderkerk en crèche 
De scholen beginnen weer en ook de kinderkerk gaat weer van start! Er is kinderkerk in de vieringen met 
eigen predikant en bij de oec. vieringen (m.u.v. van de schoolvakanties). Tijdens die vieringen kunnen de 
kinderen in de basisschoolleeftijd mee naar een eigen ruimte, waar ze een passend verhaal horen. De 
eerstvolgende keren zijn op 10 en op 24 september. 
De allerjongste kinderen zijn welkom bij crèche. Daar wordt op dit moment weinig gebruik van gemaakt, 
daarom zal deze voorlopig op oproepbasis worden verzorgd. 

Activiteiten uitgelicht 
Vieringen 
Collecten bestemming uitgelegd 
Vredesweek 16 september: Polarisatie  
Boekenmarkt in Goede Rede 
Omzien naar elkaar 
Leerkring Petrus 
Ideeënbus 

 

 

 

 

neWorkshop Tifanny 16 mei 
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Wilt u op 10 of 24 september gebruik maken van de crèche? Bel of stuur dan een berichtje naar onze 
scriba, Ursel Kriekjes: 06-5393015 (uiterlijk op vrijdag, voor 17.00 uur)  
 
Extra Informatie over collectes: ZWO, JOP en Voedselbank. 
1ste collecte ZWO: In Zuid-Afrika zien ze hoe armoede en ongelijkheid erger worden door 
klimaatverandering. Hoe kun je dat patroon doorbreken? Onder andere door kinderen en hun ouders te 
leren hoe ze gezonder kunnen leven. In twaalf kindercentra konden het afgelopen jaar 376 kinderen en 
224 ouders worden opgevangen en begeleid. Jong geleerd, is oud gedaan! En dat geeft hoop. U kunt dit 
werk steunen met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, ovv 
Kinderen in Zuid-Afrika (PEN). ZWO staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. 
2ste collecte. Ook het jongerenwerk in eigen land vraagt om een bijdrage. Het is belangrijk om 
 ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. De Jeugdwerk-organisatie van de Protestantse 
Kerk heeft materialen gemaakt ter ondersteuning van het werken voor en met jongeren. Uw bijdrage 
kunt u overmaken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie ovv Jongeren in Nederland. 
3e collecte is voor de diaconie Voedselbank. Almere is een jonge stad waar veel armoede en 
werkloosheid voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in nood 
bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. U kunt uw gift overmaken op rekening 
nummer NL32 INGB 0000 2553 30 t.n.v. Algemene diaconie Almere ovv voedselbank 
 
Vieringen voor de komende zondagen 10.00 uur 

  10 sept Protestantse viering ds. F. van Willegen, m.m.v. That’s life o.l.v. Ria Van Heemskerk 

  10 sept RK viering in de kapel 

  17 sept Protestantse viering ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen 

  24 sept oecumenische start en vredes viering ds. F. van Willegen met oec werkgroep, Goederedekoor 
NB De vieringen in de kerkzaal worden opgenomen en zijn nog slechts twee weken openbaar voordat ze in het 
archief worden opgeslagen. Bepaalde personen kunnen er daarna nog bij. Dit geldt ook voor de overwegingen in: 
archief van recente kerkdiensten van ds. Florisca van Willegen. 
Alle liedteksten staan uitgewerkt op de grootletter editie van de orde van dienst, u hebt wel een liedboek nodig als 
u wilt zingen met muzieknotatie. 

Informatie over de vieringen 

 Protestantse vieringen: <communicatiepknhaven@gmail.com>, goederedepost@gmail.com of door te 
bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899 

 Oecumenische vieringen en Katholieke vieringen: Anja Stam, aakstam@gmail.com tel. 5311385 
 
Informatie over de collectedoelen: 
10 sept  1e Diaconie ZWO                                      2e Kerk Jongeren JOP   3e Diaconie Voedselbank 
17 sept  1e Diaconie Meubel en witgoedloket   2e Kerk vieren muzikale omlijsting 
24 sept  1e Diaconie Kerk in Actie Zending         2e SWK Samenwerkende Kerken   3e Grootonderhoud PGA 
Ook als u thuis de viering meebeleeft kunt u de goede doelen steunen: 
 via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening 

 door bonnen te kopen: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening 
de administratiekosten voor de collectebonnen zijn per januari € 1,50 per kaart. 

 door de GiVT app. in te stellen op de telefoon. In de rode collecte zak in de kerkzaal zit een chip. 
Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken. De mogelijkheden waarop u kunt 
bijdragen staan ook uitgebreid vermeld op de website www.goederede.nl 

COLLECTE OPBRENGSTEN JULI EN AUGUSTUS 
datum  Diaconale collecte Kerk 3e collecte /koffiegeld 

 23 juli  Diaconie Quotum                 89,80 Kerk                      42,75  Koffiegeld                       4,30 

 30 juli   Diaconie Voedselloket       202,15 Kerk SWK           168,20  Koffiegeld                     14,25 

 20 aug Diaconie DOA                         86,15 Kerk                       27,60 Koffiegeld                      21,85 

 27 aug Diaconie Noodfonds           121,35 Kerk SWK            111,05 Koffiegeld                      15,75 

Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
 

https://www.goederede.nl/archief-digitale-kerkdiensten/
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
http://www.goederede.nl/
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SAVE THE DATE: 

‘ALS POLARISATIE DICHTBIJ KOMT’ 
(VREDESWEEK SEPTEMBER 2023) 
16 september om 13.30 uur in Goede Rede. 
Samen met de Doopsgezinde gemeente Almere organiseren we aan het begin 
van de vredesweek 2023 op, een middag met als thema: 

‘Als polarisatie dichtbij komt’. 
Polarisatie is een actueel thema in een tijd waarin tegenovergestelde meningen 
steeds vaker tot verhitte discussies lijken te leiden. 
Jannie Limburg, werkzaam bij de nationale politie, zal een lezing houden over 
verbindend communiceren op straat. 
Vervolgens is er de mogelijkheid om via diverse workshops zelf aan de slag te gaan. Laat 
je toerusten in de methode van geweldloze communicatie, of ga op een creatieve of 
muzikale manier de verbinding met elkaar aan. 
We hopen op een mooie opkomst in Goede Rede voor deze middag. Flyers liggen in de 
hal, deel ze gerust uit aan andere geïnteresseerden! 
Zie voor alle details over deze middag de website: https://geweldlooscommuniceren.info/ 
Het is fijn als u zich van te voren even opgeeft (graag via mail naar 
contact@geweldlooscommuniceren.info 
Komt u er via de mail niet uit, dan kunt u zich ook opgeven bij ds. Florisca van Willegen. 
 

Boekenmarkt Goede Rede 
Op vrijdag 29 september en zaterdag 30 september wordt er beide dagen van 9.00 uur tot 16.00 uur weer 
een boekenmarkt gehouden. We hopen dan de boeken die zijn overgebleven van de rommelmarkt in 
april, nog zoveel mogelijk te verkopen.  
Tevens is er gelegenheid tot het inbrengen van boeken op: 
donderdag 28 september van 17.00 - 20.30 uur en vrijdag 29 september van 9.00 - 16.00 uur. 
Helaas is er dit jaar geen activiteit aan de Kerkgracht. Wel is er zaterdag 30 september samenloop met 
een open dag van de Stichting Goede Rede Concerten in het kader van het UIT-festival Almere Haven. 
Goede Rede is de hele dag open voor een expositie, inloop concerten en natuurlijk de boekenmarkt. 
Namens de rommelmarktcommissie, Jan Bart Radix, 036-5374521, janbartradix@hotmail.com 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Op 5 september is overleden mw. Hilde van Uitert-Binsma, in de leeftijd van 80 jaar. Met haar man 
Steven woonde ze aan de Deltastraat 30. De laatste maanden verbleef zij in Flevoburen vanwege haar 
afnemende gezondheid. Zij was een betrokken gemeentelid, al werd dat de laatste jaren steeds meer op 
afstand. Ze keek met regelmaat naar de digitale vieringen.  We zullen haar komende zondag in de dienst 
gedenken. 
Haar man, de twee dochters, een schoonzoon en een kleindochter zullen op maandag 11 september om 
13.30 uur afscheid nemen in het crematorium in de Kruidenwijk. Florisca zal hen begeleiden. 
Wij wensen de achterblijvenden kracht en sterkte. 
 
Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden onderling. 
Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep op mij worden 
gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets door wilt geven. Bereikbaarheid van 
ds. F. van Willegen-Kerkvliet, per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwilllegen@goederede.nl 
 
 
 

https://geweldlooscommuniceren.info/
mailto:contact@geweldlooscommuniceren.info
mailto:fvanwilllegen@goederede.nl
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Werktijden Florisca 
Vanaf september zijn de werkdagen van ds. Florisca van Willegen weer maandag en woensdag (voorheen 
maandag en donderdag). 

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden, 
Misschien hebt u het al opgemerkt: in de ontmoetingsruimte van Goede Rede staat of hangt een zwarte 
brievenbus. De stickers op de bus informeren u over wat er allemaal in kan. 
Als Wijkkerkenraad hebben we besloten om u op deze manier een mogelijkheid te geven om mee te 
praten over Goede Rede en over alles wat daar plaatsvindt. 
Wilt u iets kwijt aan de Wijkkerkenraad? Of aan Goede Rede Beheer? Heb u een idee of goeie tip? Laat 
het weten! Maar ook als u iets wilt vragen aan de predikant over de dienst? Alles mag in de bus! 
Wilt u uw mening kwijt over de toekomst van Goede Rede? Over de PKN en Oecumenische diensten in 
Goede Rede? Over samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen? We horen het graag! 
Natuurlijk zullen wij reageren op uw vraag of bericht, wij vragen u dan wel om uw naam te vermelden. 
Wilt u liever anoniem reageren, geen probleem ook dat zal worden gelezen. Een reactie mag u dan echter 
niet verwachten. De bus zal regelmatig worden geleegd door de scriba. 
Graag horen wij van u!

Welkom in Goede Rede
Meelezen op maandag 
Maandag 9 oktober 19.30 uur kunnen we weer samen met de predikant, Florisca van Willegen de 
lezingen doornemen voor zondag en voor zondag 15 oktober. Deze bijeenkomsten zijn een goede 
voorbereiding voor de zondagse viering, of, als u er dan niet bent, een goede gelegenheid om alsnog de 
verhalen mee te krijgen. Van harte welkom! De avonden staan op zichzelf en opgave vooraf is niet 
noodzakelijk. 
 
Wekelijks Bijbellezen 
Op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur zijn we terug in Goede Rede. In de week waarin er meelezen  
op maandag is vervalt de donderdagmiddag. vfm.oomen@hotmail.com 
 
Leerkring Petrus 

PETRUS, de leerling en apostel van Jezus Een brief aan hem. Een 
brief van hem. 
Zo ben ik mijn brief aan Petrus begonnen in een gezamenlijke 
viering in Goede Rede op 16 april jl. Petrus, de eerste leerling van 
Jezus fascineerde mij en ik wilde hem graag beter leren kennen. In 
allerlei verhalen en fragmenten van verhalen komt hij tot ons. De 
moeite waard om over door te praten. Zie ook de informatie onder 
aan deze GoedeRedepost. 

 
Ik heb de volgende dinsdagavonden gereserveerd in het oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede: 
19 september, 3 en 17 oktober van 20.00 uur – 21.30 uur. 
Het zou fijn zijn als u zich bij mij wilt opgeven om aan deze kring mee te doen: dsbuurma@xs4all.nl 
 

mailto:vfm.oomen@hotmail.com
mailto:dsbuurma@xs4all.nl
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Open kerk 
De maandagmiddagsoos 
Iedere maandag om 13.30 -15.30 uur zijn Jan en Ria van Alphen gastheer en 
gastvrouw in Goede Rede voor wie gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub, 
scrabble, kaarten enz. U bent van harte welkom! 
 
Vrijdagochtend koffie met koek en contact 
Elke vrijdagochtend is er tussen 9.30 -11.15 uur de mogelijkheid voor koffie en 
ontmoeting bij de grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met een kaarsje of een 
gebed dan kan dat in de kleine kapel. De deur staat altijd open. 
 
N.B. In geval van een uitvaart op de Open Kerk tijden vervallen bovenstaande 
activiteiten. 
 
Algemeen 
Voor alle bezoekers in Goede Rede blijft een aandachtspunt: 
wees alert op veiligheid voor u zelf en voor de ander bij het begroeten en bewegen. 
 
De volgende GoedeRedepost komt weer over twee weken op 21 september 2023 
Voor het geval u geen gebruik maakt van internet liggen er altijd enkele exemplaren in de lectuurkast in 
de hal. Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatiepknhaven@gmail.com 
Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! 
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina. 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
 Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
 Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com 
 Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@goederede.nl 

 
Leerkring Petrus 
 
PETRUS, de leerling en apostel van Jezus 
 
Een brief aan hem. Een brief van hem. Beste Petrus, 
Ik ben het helemaal met je eens dat in principe alle fragmenten van 
je levensverhaal gelezen zouden moeten worden. Dat zou ik zelf ook 
willen als het over mijn levensverhaal zou gaan. Je wilt niet 
vastgepind worden op één fragment om daarop beoordeeld of 
veroordeeld te worden. Jouw en mijn verhaal zijn toch dieper en 
breder en er is ook heel veel verborgen dat veel mensen niet kennen. 
Zo ben ik mijn brief aan Petrus begonnen in een gezamenlijke viering 
in Goede Rede op 16 april jl. Petrus, de eerste leerling van Jezus 
fascineerde mij en ik wilde hem graag beter leren kennen. In allerlei 
verhalen en fragmenten van verhalen komt hij tot ons. Zodoende 
schreef ik hem na Pasen een brief waarin zijn levensverhaal naar 
voren kwam. In die brief stelde ik hem niet alleen vragen, maar ik 
stelde mijzelf ook vragen die zijn leven en geloof bij mij opriepen. 
Graag zou ik mijn brief nog eens met u willen lezen en er onze 
gedachten erover laten gaan. Na mijn brief zou ik graag samen met u 
ook de brief lezen die Petrus aan zijn gemeente heeft geschreven en 
die in de Bijbel de naam draagt: “De eerste brief van Petrus”.  In deze 
brief stelt hij zich voor als “Petrus, apostel van Jezus Christus”. 

de Apostel Petrus, olieverf op doek, 
82 × 62 cm, 1632, Museum National 
museum, Stockholm, Rembrandt van 
Rijn 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
mailto:fvanwillegen@goederede.nl
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Hij schrijft de brief aan de uitverkorenen, die als vreemdelingen in het gebied van Klein-Azië verblijven. 
Zou deze Petrus dezelfde zijn als de leerling van Jezus en wat heeft hij ons in zijn brief te vertellen? Hoe 
ervaren we in zijn brief zijn gedachtegangen rondom kerk en geloven? Eerste brief van Petrus: 
 

 
Er zijn dus twee brieven, één 
van mij aan Petrus en één van 
hem aan ons, de gemeente van 
Christus. Door middel van deze 
brieven proberen we Petrus, de 
eerste leerling van Jezus, beter 
te leren kennen, zijn leven en 
zijn geloof. Ik nodig u daarom 
uit om met mij deze brieven te 
komen lezen en er met elkaar 
van gedachten over te wisselen 

en ons uiteindelijk af te vragen welke rol Petrus’ 
leven en geloof in ons eigen leven kan spelen. 

 
19 september, 3 en 17 oktober is er ruimte gereserveerd in Goede Rede. Na deze drie avonden stopt de 
kring een aantal maanden om hopelijk in februari weer verder te gaan. Dit heeft te maken met het feit 
dat ik in het Flevoziekenhuis geopereerd ga worden aan mijn heup om een prothese te plaatsen. Ik hoop 
dan weer beter en pijnloos te kunnen lopen. U hoort dan van mij. 
Ds. Tonnis Buurma, dsbuurma@xs4all.nl 

Papyrus 72 of Papyrus Bodmer VII-IX, 12 juli 342 


