Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven
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Aan de Goede Redegangers,

Kerkgemeentelied

Het schip, we noemen het de kerk, vaart door de zee des tijds,
het doel dat 't schip de koers aanwijst, dat is Gods eeuwigheid.
Het schip vaart door de storm bedreigd, in nood angst en gevaar,
door strijd en zegen voortgestuwd, zo vaart het jaar na jaar.

En steeds weer vragen wij ons af, zal het schip dit wel doorstaan,
bereikt het wel het grote doel of zal ‘t ten onder gaan?

Op het schip, wij noemen het de kerk, moet een bemanning zijn,
want anders zijn wij op de zee, zo eenzaam en zo klein.
Standvastig staan wij op onze posten ieder doet zijn plicht.

Als elk zijn taak met trouw volbrengt dan valt het werk ons licht.
Wat de bemanning op het schip door de gevaren leidt

in hoop, geloof en onbevreesd; is Gods aanwezigheid.

Refrein:
Blijf toch bij ons, - o Heer, blijf toch bij ons Heer
en laat ons niet alleen op de reis over zee, o blijf toch bij ons Heer.

Vieren

Komende zondag is er een protestantse viering. Onze voorganger zou zijn dominee Dirk Jan Lagerweij.
Door ziekte van zijn collega die hem in Zwolle zou vervangen, moet hij echter toch zijn eerder
gemaakte afspraak in Zwolle nakomen. Gelukkig is dominee G.H. Arnoldus- Veenstra uit Biddinghuizen
bereid gevonden om voor te gaan in Goede Rede. Zij was ook in het voorjaar al een keer onze
gastpredikant. De link naar de live uitzending is: https://youtu.be/RzHgyx3xSlg

Energie ontvangen en gebruiken

Wij hopen dat we in de vieringen zoveel warmte kunnen ervaren dat we het niet zullen merken dat de
verwarming een graadje lager wordt ingesteld vanwege de kosten voor het verwarmen. Uit voorzorg is
een extra wollen vest of trui aan te bevelen.

Levendige gemeenteavond op 12 oktober

Wat een fijne avond was dat! Goed bezocht, veel inbreng en verbindend. Dankzij:

sinspirerende woorden van ds. Florisca van Willegen, Co Oomen, Bert Noteboom (Hart voor haven) en
Jan Denkers;

*zingen onder(bege)leiding van Rita Kremers en Anneke van
Huissteden;

*inbreng van 60 meelevende aanwezigen;

*een lekker glaasje wijn van Piet en Alie van Heijningen.

Wat trefwoorden:

behoud het goede en kijk over je eigen grenzen heen (Florisca);
oecumene verrijkt en maakt verbinding (Co);

we moeten investeren in liefde en een thuishaven zijn voor iedereen (Bert);
van binnen naar buiten, naar waar de vragen zijn (Jan).



https://youtu.be/RzHgyx3xSlg

In de gezamenlijke gedachtewisseling bleek veel enthousiasme om
concrete dingen te doen als: maaltijden, bloemen, vervoer, mensen
opzoeken, jongeren en studenten erbij betrekken, open kring,
samenwerken met andere geloofsgemeenschappen.

Natuurlijk werd ook bezorgdheid geuit: vergrijzing, menskracht, tijd.

De toekomst; hoe zaaien we en hoe kunnen we sterk zijn?

Het woord ‘Verbinding’ bleef het meest doorklinken. Dat willen we,
binnen en buiten Goede Rede. Er zijn — voor elkaar, en daar buiten.

En we hebben gezongen: ‘Wat de bemanning op het schip door de
gevaren leidt, in hoop, geloof en onbevreesd, is Gods aanwezigheid’ aan
het begin en afsluitend ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Vieringen voor de komende zondagen 10.00 uur

Ook de info over katholieke vieringen op de 2¢ zondag van de maand staat vermeld

¢ 16 okt. Protestantse viering voorganger ds. G.H. Arnoldus-Veenstra uit Biddinghuizen
¢ 23 okt. Protestantse viering voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

¢ 30 okt. Oecumenische viering dit is een diaconale viering

NB. Wilt u uw eigen liedboek meenemen als u naar de kerk gaat. Op de grootletter editie van de orde van dienst
staan alle liedteksten uitgewerkt.

De overwegingen van ds. Florisca van Willegen zijn na de dienst nog enkele weken terug te lezen via de
website: archief van recente kerkdiensten.

Informatie over de vieringen

¢ Protestantse vieringen: <communicatiepknhaven@gmail.com>, goederedepost@gmail.com of door
te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899

e Oecumenische vieringen en Katholieke vieringen: Anja Stam, aakstam@gmail.com tel. 5311385

Informatie over de collectedoelen:

16 okt. 1¢Diaconie Voedselbank 2¢ Kerk eigen activiteiten vieringen
23 okt. 1© Diaconie ZWO 2¢ Kerk eigen activiteiten pastoraat
30 okt. 1°®Diaconie Quotum 2¢ Samen Werkende Kerken SWK

Ook als u thuis de viering meebeleeft kunt u de goede doelen steunen:

e via de collecterekening NLO6 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening

e door bonnen te kopen: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening

e door de GiVT app. in te stellen op de telefoon. In de kerkzaal mikt u dan op de rode collecte zak

Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken. De mogelijkheden waarop u kunt
bijdragen staan ook uitgebreid vermeld op de website www.goederede.nl

Alle doelen rekenen op ons.

Opbrengsten van de collectes

datum | 1° collecte Diaconie 2¢ collecte Kerk 3¢ collecte en koffiegeld
21 aug. | ZWO: 118,15 Kerk 96,95 Koffiegeld 23,60.
28 aug. | Quotum: 46,05 SWK 76,05 | DOA: 59,70

Koffiegeld 5,00
4sept. IHV: 47,80 Kerk: 39,35 Koffiegeld: 9,50
11 MWLA: 50,00 Kerk: 68,15 Koffiegeld: 14,05
18 noodfonds: 84,60 Kerk: 64,20 Koffiegeld: 1,50
25 KIA Vredesweek: 82,75 S.W.K. 71,65 | Koffiegeld: 0,60

Gift voor Goede Rede van gemeentelid € 31,00
Hartelijk dank voor uw bijdragen in tijd en geld!


https://www.goederede.nl/archief-digitale-kerkdiensten/
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
http://www.goederede.nl/

OMZIEN NAAR ELKAAR

Felicitatie

Het echtpaar Herman en Ambro Schroten-Verhaar, Alex Bennostraat 27 mochten op 13 oktober hun
50 jarig huwelijks jubileum vieren. Wij feliciteren hen van harte met deze gouden dag.

Dank

Na 7 weken revalidatie in De Archipel te Almere Stad ben ik weer thuis om verder te revalideren met
behulp van Thuiszorg en Fysiotherapie, want ik ben er nog niet. De vele kaarten, telefoontjes, bloemen
en bezoek hebben mij een warm gevoel bezorgd. Hartelijk dank voor uw meeleven.

Met hartelijke groet, Mary de Haan

Afwezig

Ds. Florisca van Willegen is van 21 t/m 30 oktober met vakantie. In pastorale noodgevallen

of voor andere vragen kunt u zich wenden tot de scriba: scriba@goederede.nl

Aandacht

Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden onderling.
Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep op mij worden
gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets door wilt geven. Bereikbaarheid van
ds. F. van Willegen-Kerkvliet, per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwilllegen@goederede.nl

In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanweazig.

Ook vriend worden van Goede Rede?

U wordt vriend door u aan te melden via https://www.goederede.nl/wordt-vriend-van-goede-rede/
Het bank rekeningnummer voor de (periodieke) donaties aan Vrienden van Goede Rede is:

NL76 RABO 0387 2067 79 t.n.v. Beheer Commissie Goede Rede o.v.v. ‘Vrienden van Goede Rede’.
Hebt u geen internet dan kunt u ook de informatie vinden op de folder in de hal van Goede Rede.
Met een hartelijke groet namens de vrienden van Goede Rede, Jan Denkers

Nog uitstaande vacatures voor:
* College van kerkrentmeesters,

Mensen gezocht voor het opzetten van een digitaal archief!
Wij kunnen er niet meer omheen, alles gaat tegenwoordig digitaal. Ook in het kerkelijke leven wordt
steeds meer gebruik gemaakt van de computer. Veel vergaderstukken, nieuwsbrieven, berichten en
andere documenten worden digitaal rondgestuurd en bewaard. Wat zou het fijn zijn als we in Almere
over kunnen gaan naar een digitaal archief voor de kerk. Het College van Kerkrentmeesters zoekt
daarom iemand die kan helpen een digitaal archief op te zetten. Wellicht zijn er mensen die het samen
willen doen?
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de kerkrentmeester van uw wijkgemeente: Ina Oostenbrink
voor Haven (inaoostenbrink47@gmail.com), 06 40484899 Deze oproep is uiteraard ook geplaatst in
StadsPoort en Almere Buiten.

*Vacatures in Goede Rede
In de diensten zijn er altijd ambtsdragers die bepaalde taken uitvoeren. Met de huidige bezetting zijn
zij wel heel vaak aan de beurt. Ook voormalige ambtsdragers mogen deze taken op zich nemen.
Daarvoor doen we een beroep op u als oud- diakenen en -ouderlingen om mee te draaien in het
rooster. Bovendien zoeken we gemeenteleden die verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor
een taak in de Wijkkerkenraad en ook het ambt op zich willen nemen, we zijn op zoek naar:
een ouderling kerkrentmeester en diakenen.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ursel Kriekjes onze scriba. scriba@goederede.nl

Wie wordt voorzitter van Goede Rede Beheer of van de WKR?
Bouwen aan de gemeenschap in Goede Rede betekent een verantwoordelijkheid van alle
gemeenteleden. We zijn ons er terdege van bewust dat we een beroep doen op uw kostbare tijd.


mailto:fvanwilllegen@goederede.nl
https://www.goederede.nl/wordt-vriend-van-goede-rede/

Maar ook vragen wij u om uw deskundigheid in te zetten voor de geloofsgemeenschap van Goede
Rede. Samen werken om ontmoetingen mogelijk te maken geeft zin en vreugde.
Wie gaat helpen deze uitdagende taken in te vullen?

Kopij voor Spirit

Hoop doet Leven. Een vaak gebruikte uitspraak, over hoop. Als redactie werken we in de laatste Spirit
van dit jaar het thema HOOP uit. U kunt ons helpen het thema HOOP van alle kanten belichten. Wat
betekent HOOP voor U? Waar haalt u HOOP vandaan? Het zou fijn zijn als u in het kort iets van uw
persoonlijke HOOP met ons en de lezers wilt delen.

De kopijdatum is 24 oktober, alvast bedankt voor uw bijdrage op het mailadres:
spiritalmere@gmail.com van de redactie van Spirit.

Bezoek van de Lutherse synode in De Drieklank

Aan leden van de Lutherse gemeenschap in Flevoland en belangstellenden.

Op zondag 16 oktober zal er door twee leden van de Lutherse Synode een bezoek gebracht worden
aan een viering in De Drieklank, Chicagostraat 101 in AlImere. Na afloop van deze dienst zouden zij
graag in gesprek willen met de aanwezigen om kennis te maken met de Almeerse
geloofsgemeenschap.

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan bent u daartoe van harte uitgenodigd. De viering begint om
10.00 uur, het koffiegesprek is rond 11.15 uur. U hoeft zich niet aan te melden. Weet u welkom!
Namens de kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente De Drieklank in Almere Buiten, Ds. Rianne
Veenstra, Gerben Hofman, scriba.

Onmisbare vrijwilliger!

U wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersavond op 12 november 2022!

Het wordt weer een onvergetelijke avond met bijzonderheden; die u zult vinden in de brief die u per
mail of post krijgt toegestuurd.

Een tipje van de sluier?

Er is in elk geval vanaf 19.30 uur koffie en thee met wat lekkers erbij en later op de avond een drankje
en een hapje. De Toonzetters hebben al weer een paar maanden geoefend om iets leuks op de
planken te zetten. We gaan er een leuke avond van maken!

Plaats: Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede op 12 november om 19.30 uur!

Noteert u het vast in uw agenda?

Welkom in het kerkcentrum Goede Rede

INSPIRATIE & MOTIVATIE

Er wordt gewerkt aan een kalender met de activiteiten van Inspiratie & Motivatie. U kunt deze
binnenkort vinden op het prikbord in Goede Rede. In GoedeRedepost zullen we de inhoud steeds
toelichten.

Meelezen op woensdag

Voorafgaande aan de zondagen waarop Florisca voorgaat lezen en bespreken we alvast samen de
Bijbellezing(en). De eerstvolgende keer is op woensdag 2 november van 19.30-21.00 uur.

We lezen 2 Koningen 5: 1-19a. Van harte welkom!

Wekelijks Bijbellezen

Donderdagmiddag is het wekelijks Bijbellezen met Vincent. Van 14.-00-16.00 uur zijn we in Goede
Rede. In de week dat er meelezen op woensdag is vervalt de donderdagmiddag.

Workshop Wol vilten


mailto:spiritalmere@gmail.com

Op dinsdagmiddag 25 oktober van 14.00-16.00 uur vindt er in Goede Rede een workshop wol vilten
(droog) plaats. Met een speciale naald en merinowol prikt u een mooi lapje/ figuur voor bv een kaart,
of een onderdeel van een mooie ( haar-)speld. U kunt ook een figuur( hartje, bloem of ei...) met deze
wol prikken. De materialen zijn aanwezig ...én pleisters...

De kosten zijn €5, - en de opgave is bij: cobeersma@hotmail.com

Er is plaats genoeg!

GESPREKSKRING RONDOM HET BOEK ‘OPENBARING VAN JOHANNES’

Op 13 oktober is er een vervolg gemaakt met bovengenoemde kring. Helaas is de middagbijeenkomst
vervallen. We zien elkaar dus op de donderdagavond in Goede Rede in Almere Haven.

De volgende data staan gereserveerd:

donderdag: 27 oktober; 10 en 24 november; 8 december steeds van 20.00 uur —21.30 uur.

Wil je alsnog aansluiten dan graag even opgeven bij Tonnis Buurma: dsbuurma@xs4all.nl

Leeskring: ‘liturgie van het alledaagse’
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 16 november, van 14.00-15.30 uur in Goede Rede.
Nu nog instappen is heel goed mogelijk. U kunt zich melden bij: fvanwilllegen@goederede.nl

De maandagmiddagsoos

ledere maandag om 13.30 — 15.30 uur zijn Jan en Ria van Alphen gastheer en gastvrouw
in Goede Rede voor wie gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub, scrabble,
kaarten enz. U bent van harte welkom!

Open kerk ledere vrijdagochtend is er de mogelijkheid voor koffie en ontmoeting bij de
grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met een kaarsje of een gebed dan kan dat in de
kleine kapel. De deur staat altijd open.

N.B. In geval van een uitvaart op vrijdag gaat de Open Kerk vervallen.

Algemeen
Voor alle bezoekers in Goede Rede blijft een aandachtspunt:
wees alert op veiligheid voor u zelf en voor de ander bij het begroeten en bewegen.

De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 27 oktober 2022.

Voor het geval u geen gebruik maakt van internet liggen altijd enkele exemplaren in de lectuurkast in
de hal. Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatiepknhaven@gmail.com

Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag!
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,
Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com
Ina Oostenbrink, inaocostenbrink47 @gmail.com of goederedepost@gmail.com
Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@goederede.nl

Bijlages

Uitnodiging
Het bestuur van stichting Kerk op de Floriade nodigt u van harte voor de dankdienst op zondag 16
oktober 2022 als afsluiting van het project ‘FruitfulCity’ op de Floriade.
Deze wordt gehouden in de Sint Bonifatius kerk, Contrabasweg 239, 1311 LB Almere en begint om
15.30 uur. Met een hartelijke groet, Namens de Stichting Kerk op de Floriade
voorzitter Pieter ter Veen, secretaris Paul Leferink.
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Een taal van l]efde Op zondag 23 oktober 2022 om 10.00 uur zal in

Kerkcentrum De Drieklank, Chicagostraat 101 in
Almere Buiten

de cantate ‘Een taal van liefde’ worden uitgevoerd
onder leiding van Rita Kremers door een koor
speciaal voor dit project samengesteld. De cantate
maakt deel uit van de zondagse viering.
Voorganger is Ds. Rianne Veenstra.

De schrijver van de Cantate Taal van liefde,
Michael Steehouder

zei in 2016 over zijn creatie:

Eris een gevoel dat onze taal aan het verruwen is.
Onze manier van spreken is harder aan het
worden. Op straat, in het uitgaansleven, op
scholen.

Zogenaamde praatprogramma’s op televisie zijn
steeds meer debatprogramma’s.

De deelnemers spreken meer dan ze luisteren — en lijken vaak weinig geinteresseerde in het woord van
de ander. Ze lijken er vooral op uit te zijn om te winnen en de ander te verslaan. Vooral niet toegeven
dat je iets niet weet, want dan ben je ongeloofwaardig. Vooral bij je eigen mening blijven, want anders
ben je een draaikont.

De regel ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’- beleden in alle religieuze tradities —
nodigt uit om ruimte voor andere te maken, aandachtig en meelevend naar anderen te luisteren. Niet
door debat, niet door de botsing van opvattingen komen we tot beter samenleven, maar door elkaar
te willen begrijpen en door wederzijdse waardering.

Aldus de uitleg van Michels Steehouder.

Hoe actueel is dit onderwerp, toen de cantate in 2016 geschreven werd
en nu helemaal met alle agressie in de wereld.
De teksten zijn inspirerend en doeltreffend en raken de kern van de communicatie tussen mensen.

Kom en luister en zing mee!



