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Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede 
Protestantse en Oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
17-02-2022 GoedeRedepost 4 

 
Aan de Goede Redegangers, 
 
Van de ladder omlaag 

Als je niet alleen kunt slapen, als je voor geen graf bestaat, 
sla dan maar een brug naar boven, bouw een ladder naar de maan. 
Als je met geen maan kunt leven, als haar koude huid jou doodt, 
zoek dan hoger naar de hemel, klim maar als een mensenzoon. 
 
Als geen wegen naar de hemel, als de zon elk spoor verbrandt, 
zing dan dat jouw god komt helpen, ook een god heeft wel een hand. 
Als jouw stem geen hand kan vinden, als jouw toon geen hoogte heeft, 
werp dan maar met lage noten, roep hem tot zijn zwijgen breekt. 
 
Als de ladder naar de hemel, niet kan hangen aan jouw lied, 
kom dan bij mij samenwonen in het huis van mijn muziek. 
Wie weet gaat het dan gebeuren dat jouw god verschijnen zal, 
wij hem naar de ogen kijken, hij ons bidden horen zal. 
 
Tekst Herman Verbeek, oecumenische liedbundel nr. 344 

 
VIEREN, komen we weer naar de kerkzaal? 

Zondag a.s. is onze voorganger dominee Klaas Holwerda uit Amsterdam. Hij is predikant en pastoraal 
supervisor. Tot vorig jaar juni was hij regelmatig te heren in de Nassaukerk in Amsterdam. 
De lezingen voor de overweging komen uit Ezechiël 37: 1-14 over het dal van de doodsbeenderen en 
Johannes 11: 1-44 over de opwekking van Lazarus. De link voor de uitzending is:  
https://youtu.be/cEGpWMQt-tE 
Na de viering is het weer mogelijk elkaar te ontmoeten en te spreken bij een kop koffie of thee. 
De trouwe kerkgangers staan al op de aanmeldingslijst vermeld en hoeven alleen maar te reageren 
als ze niet komen. 
 
Vieringen voor de komende periode in de kerkzaal met aanmelding 
Ook de info over katholieke vieringen op de 2e zondag van de maand staat vermeld. 

 20 febr. Protestantse viering met K Holwerda Amsterdam 

 20 febr. 14.00 uur in de Kapel, Verbonden door het woord voorheen DOP vieringen 

 27 febr. Oecumenische viering met oecumenische werkgroep 

   6 maart. Protestantse viering met drs. C. Zunneberg Almere 
Informatie over de vieringen 

 Protestantse vieringen: communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of door 
te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899 

  Oecumenische vieringen en Katholieke vieringen: Anja Stam, aakstam@gmail.com tel. 5311385 
 
Informatie over de collecten: 
Collectedoelen: 
20 febr. Diaconie/ Quotum 2e Eigen kerkelijke activiteiten in Goede Rede Kerk 
27 febr. Diaconale Opvang Almere DOA 2e SWK Oecumenische activiteiten. 

https://youtu.be/cEGpWMQt-tE
mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:goederedepost@gmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
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  6 mrt. Kerk in Actie /Zending 2e Eigen kerkelijke activiteiten in Goede Rede  
Ook als we thuis de viering meebeleven kunnen we de goede doelen steunen via: 

 via Givt. In de kerkzaal door de QRcode te scannen in de rode collectezak 

 via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening 

 met bonnen te koop via: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening. 
Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken. Uitgebreid staat dit ook 
vermeld op de website www.goederede.nl 
Alle doelen rekenen op onze bijdrage! 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
Jarige 
De heer F.A. van Erven, Smientlaan 7, 1343 AT sinds november opgenomen in het Hospice, mag deze 
week zijn 93e verjaardag vieren. Wij wensen hem een fijne dag. 
Meeleven 
Afgelopen zondag schreven we in de kerk 3 kaarten; Ronald van Leeuwen, Mary de Haan en Korrie 
Hasper hebben even extra bemoediging nodig. 
Voor komende periode wensen we Elly Peters sterkte voor de operatie en het herstel. 
Aandacht 
Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden 
onderling. Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep 
op mij worden gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets door wilt geven. Mijn 
gegevens: ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: 
fvanwillegen@gmail.com In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanwezig. 
 
WERKEN IN DE KERK 
Projectkoor van Anneke van Huissteden 
Dat het zingen op kerstmorgen geen doorgang kon vinden was voor de koorleden en Anneke een 
groet teleurstelling, temeer omdat Anneke besloten had dat het laatste optreden van het koor zou 
zijn. Het is thuis nl. erg druk om voor 2 te moeten denken en handelen. Graag wil ze toch op een 
gepaste wijze het bestaan van het projectkoor afsluiten en Pasen is daar een geschikt moment voor. 
Helaas zijn er koorleden die niet meer mee kunnen doen. 
Ook zingen is werken in de kerk. Daarom hier de oproep aan de lezers van GoedeRedepost om u op 
te geven om mee te zingen op Paasmorgen. Op de zaterdagochtenden vanaf 5 maart van 11.00 tot 
12.15 uur wordt er een repertoire van bekende liederen ingestudeerd. 
Afhankelijk van de aanmeldingen zal blijken of het een gemengd koor of een dameskoor gaat worden 
Aanmelden bij Anneke: fam.van.huissteden@gmail.com of bellen 036-531 4135 
 

Dringende Oproep! Zie de website voor de uitgebreide informatie. 
De BeheerCommissie heeft dringend versterking nodig. 
Hopelijk loopt een aantal mensen warm voor deze uitdaging. 
Meld je aan als vrijwilliger voor één van de vele vacatures! 
 
Streamen 
Het streamteam voor het opnemen en uitzenden van de vieringen in Goede Rede is druk bezig om 
alle kneepjes onder de knie te krijgen. Behalve Jan Denkers en Jordy Veenstra kunnen nu ook Wim 
Luiten, Peter Zwierstra, Piet van Heiningen, Peter Zwierstra, Myrthe Scholte en Hajo Witzel de 
knoppen bedienen en de orde van dienst in de PowerPointpresentatie zetten. 
En…. nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds welkom!  
Zo maken we steeds weer een stapje om het mogelijk te maken dat u thuis de viering kunt volgen, 
vooral als het kerkbezoek u niet meer mogelijk is. 

http://www.goederede.nl/
mailto:fvanwillegen@gmail.com
mailto:fam.van.huissteden@gmail.com
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Podcast 
Vorige week kwam er een bericht binnen over een podcast van Robert Mienstra, journalist voor 
Almere deze week. In de podcast is hij in gesprek van Jan Denkers over het ‘DNA van Almere’. Via de 
link: https://anchor.fm/robert-mienstra/episodes/Almere-DNA-Uitzending-1-Jan-Denkers-e1e253b 
De moeite waard om te beluisteren. 
 
INSPIRATIE & MOTIVATIE 
Programma vernieuwen 

Graag willen wij een vernieuwd programma aanbieden en we vragen ons af waar u behoefte aan 
hebt. Dus staat hier het verzoek om ons te mailen wat u graag zou willen, zodat wij kunnen kijken wat 
er mogelijk is. 
Momenteel bestaat het programma uit: 4x per jaar een spirituele wandeling, de maandelijkse 
maaltijd, filmavonden, familieopstellingen. Daarnaast creatieve activiteiten als: kransen maken van 
wilgentenen, wol vilten en Tiffanyworkshops. Vincent Oomen is dit seizoen begonnen met Bijbellezen 
op donderdagmiddag. 
Wij horen graag uw wensen en reacties in de vorm van suggesties. U kunt ze doorgeven aan: 
Annemarie Zwierstra, p.a.zwierstra@kpnmail.nl of Vincent Oomen, vfm.oomen@hotmail.com 
 
Tiffany Workshop 
Dinsdagmiddag 22 februari en 1 maart is er weer een Tiffany Workshop in Goede Rede van 14.00 tot 
16.00 uur. Beide workshops zitten al vol maar op 8 maart willen wij ook een workshop geven. Hebt u 
hier belangstelling voor of wilt u informatie, stuur een mail naar Co Oomen. 
Mailadres: cobeersma@hotmail.com 
Groetjes van Co Oomen en Annemarie Zwierstra 
 
Verbonden door het woord 
De bijeenkomsten op de derde zondag van de maand, voorbereid door de werkgroep Verbonden 
door het woord (voorheen ‘Dienst onder leiding van Parochianen’ van de RK) worden nu weer 
opgepakt. En iedereen, RK of PKN lid is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
We beginnen met een welkomstwoord, een gebed en een lezing volgens de liturgische kalender. 
Daarna is er een korte overweging voordat we met elkaar in gesprek gaan over het gelezen 
Bijbelgedeelte. Ook als je alleen wilt luisteren, ben je van harte welkom. 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op zondag 20 februari 14.00 u. We ontmoeten elkaar in de kapel 
van Goede Rede. De ingang is via de deur aan de zijkant van de kapel. 
Werkgroep Verbonden rond het woord 
Contactpersonen: Vincent Oomen <vfm.oomen@hotmail.com> en Anja Stam <aakstam@gmail.com> 
 
Veertig dagen op weg naar Pasen 

Pasen is het hoogfeest van ons geloof. We vieren dat Christus gestorven en weer opgestaan is. Een 
feest waar we bij stil staan. In de aanloop naar Pasen is het een goed gebruik de hele week tussen 
Palmpasen en Paaszondag intens mee te vieren. 
Maar de aanloop naar Pasen begint al met Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagen tijd. Van 
oudsher begint dan de vastentijd, ofwel, de tijd waarin we toe leven naar het Paasmysterie en ons 
bezinnend daarop voor bereiden. 
In de komende 40-dagentijd, gaan we deze bezinning extra actief en intensief beleven. Te beginnen 
bij Aswoensdag, op 2 maart lopen we mee op weg naar Jeruzalem. Dat doen we door elke woensdag 
het evangelieverhaal te lezen, er kort bij stil te staan. Daarna kan ieder voor zich, in de vorm van een 
schilderijtje of een collage, vorm geven aan zijn gevoel. Met Pasen hebben we dan een collage welke 
onze weg naar Pasen verbeeldt. 
De schilderijtjes zullen elke vrijdagmorgen, in een korte (15minuten) vesperdienst, na de Open Kerk 
gepresenteerd worden. 

https://anchor.fm/robert-mienstra/episodes/Almere-DNA-Uitzending-1-Jan-Denkers-e1e253b
mailto:p.a.zwierstra@kpnmail.nl
mailto:vfm.oomen@hotmail.com
mailto:cobeersma@hotmail.com
mailto:vfm.oomen@hotmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
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De activiteit begint op 2 maart om 14.00 uur. Ds. Florisca van Willegen zal het inhoudelijke 
begeleiden. Iedereen is welkom, graag weten we wel vooraf wie er mee doen. 
Dus even aanmelden bij: Vincent Oomen (vfm.oomen@hotmail.com) of Anja Stam 
(aakstam@gmail.com) telefoon 5311385. 
 
Wekelijks Bijbellezen op donderdagmiddag 
Het wekelijks Bijbellezen is weer gestart op donderdagmiddag van 15.00 -16.30 uur. Wilt u meedoen 
zijn dan kunt u contact opnemen met Vincent Oomen vfm.oomen@hotmail.com 
Meelezen op woensdagavond incidenteel 
De overweging is vaak eenrichtingsverkeer: de predikant laat zijn of haar licht schijnen over een 
Bijbelgedeelte. Hopelijk is dat leerzaam en inspirerend, maar het kan natuurlijk ook inspirerend zijn 
om van elkaar te horen wat een Bijbeltekst oproept. Ook voor de predikant kan het verrassend zijn 
wat het verhaal bij een ander oproept. Daarom willen we vanaf maart eens per maand op de 
woensdagavond, voorafgaande aan de zondag waarop ds. Florisca van Willegen voorgaat, meelezen 
De lezing van die zondag wordt dan meegelezen. We inventariseren onze eerste indrukken en vragen 
en gaan daarover in gesprek. Voor zowel de deelnemers als voor de predikant een goede 
voorbereiding op de zondag. Het is een open gebeuren. U bent per keer welkom. De avonden zijn van 
20.00- tot 21.30 uur in Goede Rede. De eerstvolgende data zijn: woensdag 9 maart en woensdag 30 
maart. 
N.B. in die weken komt het Bijbellezen op donderdag met Vincent Oomen te vervallen. 
Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door te bellen of mailen naar: Florisca van 
Willegen, fvanwillegen@gmail.com of 06-13599841 
 
Welkom in de kerkcentrum Goede Rede. 
Ook de gezellige koffie op vrijdagochtend met de mogelijkheid voor een stiltemoment 
in de kapel of een gesprek/gebed mag weer plaatsvinden. Het aantal mensen dat in 
Goede Rede mag zijn voor de koffie inclusief andere activiteiten is maximale 32 
personen. Van alle aanwezigen wordt verlangd dat de corona basisregels in acht 
worden genomen, zie de aanwijzingen op tafel. 
Veiligheid voor u zelf en voor de ander blijft gewenst! 
 
BEHEREN 
De eerstkomende WKR vergadering is op maandag 21 februari. 
Kerkbalans 2022 
De voorlopige cijfers uit de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans geven een redelijk beeld. Het 
bedrag aan digitale en handmatige toezeggingen is € 62.932, - Daarnaast is er tot 8 februari een 
bedrag van € 4.000, - binnengekomen op de SWK rekening. De volgende keer hopen we hogere 
bedragen te kunnen vermelden want er komen nog steeds enveloppen binnen. Voor nu alvast 
hartelijk dank voor uw toezegging en steun om het kerkenwerk doorgang te kunnen laten vinden. 
Antwoord enveloppen opsturen kan nog steeds. 

Wie de kerk een warm hart toedraagt, steunt de actie kerkbalans! 

 
Het reserveren van ruimte in Goede Rede 
Er is een andere mogelijkheid om ruimte te reserveren in Goede Rede. Met een nieuw systeem kunt 
u ook aangeven of er een gastvrouw/-heer aanwezig moet zijn, of je koffie/thee wilt en of je een 
beamer + scherm nodig hebt voor een presentatie, enzovoort.  
Regelmatige gebruikers kunnen met inloggegevens alles zelf regelen via: 
www.supersaas.nl/schedule/Goede Rede Beheer 
Wil je wel hulp bij de reservering dan kan dat via agendabeheer@goederede.nl 
Op de website vindt u de volledige werkwijze en mogelijkheden. 
 

mailto:vfm.oomen@hotmail.com
mailto:aakstam@gmail.com
mailto:vfm.oomen@hotmail.com
mailto:fvanwillegen@gmail.com
tel:06-13599841
http://www.supersaas.nl/schedule/Goede%20Rede%20Beheer
mailto:agendabeheer@goederede.nl
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GoedeRedepost 
De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 17 februari 2022. Afhalen van 
GoedeRedepost in Goede Rede kan op vrijdagochtend tussen 11.00 en 11.30 uur. U kunt hem ook op 
zondagmorgen meenemen. Er liggen altijd enkele exemplaren in de lectuurkast. 
Aanmelden voor GoedeRedepost kan bij: communicatiepknhaven@gmail.com 
Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! 
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina. 
Namens de wijkkerkenraad, 
 Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com 
 Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com 
 Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@gmail.com 
 
Aansluitend vindt u de Nieuwsbrief van: Kerk op de Floriade. 
 
 
 

Kerk op de Floriade 
 
Het doel van ‘Kerk op de Floriade’ is gasten op de Floriade te laten genieten van de pracht van de 
natuur en Gods schepping. Bezoekers laten beleven wat dat betekent voor hun eigen leven en hen 
kennis te laten nemen van christelijke spiritualiteit. 'Kerk op de Floriade 2022' is een breed gedragen 
kerkelijk initiatief. 
Fruitful City is een initiatief van Almeerse geloofsrichtingen; de Protestantse Gemeente, de Rooms-
Katholieke Parochie, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Grace Communion International te Almere 
en andere evangelische en migrantenkerken van het Evangelisch Contact Almere (ECA platform). 
Allemaal verschillende stromingen met hetzelfde doel: de pracht van de natuur tonen en het verhaal 
van Gods schepping met Floriade bezoekers delen. Al die verschillende kerken werken heel goed 
samen in dit project. Door deze samenwerking in oecumenisch verband ontstaan er mooie contacten 
en er is een zeer brede steun uit kerkelijk Almere voor dit project. 
 
Kerk op de Floriade een succes?         

(foto 1 Tiny Church 1.0) 
Dat is mogelijk door de bouw van de Tiny Church 2.0 door vrijwilligers 
uit heel Nederland tot in de avonduren. 
(foto 2 beeld van Vrede) 

Daar omheen een meditatietuin met 
beelden van de twaalf zogenaamde 
‘vruchten van de Geest’ 
 
Kunstenaars kregen de gelegenheid zich 
hiervoor in te schrijven en aan twaalf 
mensen is gevraagd een vrucht uit te 
beelden. Te zien zullen zijn: vreugde, vrede, geduld, goedheid trouw, 
vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, 
hoop en liefde. 

mailto:communicatiepknhaven@gmail.com
mailto:m.vantricht54@gmail.com
mailto:inaoostenbrink47@gmail.com
mailto:fvanwillegen@gmail.com
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De Tiny Church en de beeldentuin maken duidelijk waar de kerken voor 
staan:  
oog voor de pracht en kracht van de natuur en Gods schepping,  
de duurzaamheid van de aarde en zorg voor de ziel van de mens. 
 
De tuin plattegrond op foto 3 is een ontwerp van de firma Donkergroen, 
die ook zorgt voor de aanleg van de tuin. 
 
 
Hoe wordt dit betaald?? 

De kosten zijn niet gering. Gelukkig zijn er (christelijke) fondsen die een handje meehelpen. Ook 
collectes en bijdragen van kerken en particulieren uit heel Nederland helpen op weg. Een deel is in de 
vorm van een renteloze lening verstrekt door kerken in het land. Om die leningen terug te betalen 
hopen we dat de verkoop van de Tiny Church, na de Floriade, dekkend zal zijn. 
Toch is er nog een ‘gat’. We hopen en vertrouwen dat dat nog door giften gevuld gaat worden. 
Een actie die nog loopt is het adopteren van een kunstwerk of een bankje. 
U kunt als enkeling of als kerkelijke gemeente een beeld adopteren door de kosten ervan voor uw 
rekening te nemen (€ 4.000, - per beeld) U krijgt een foto van het ontwerp van het door u 
geadopteerde kunstwerk. U kunt het kunstwerk ook kopen. Op aanvraag krijgt u het bedrag te horen. 
Neem dus contact op als u een kunstwerk wil adopteren. 
 
U kunt persoonlijk of met uw gemeente participeren 
Allereerst natuurlijk door gebed. Daarnaast is financiële steun ook zeer welkom. 
Het rekening nummer is: NL15 TRIO 0338 7497 64 t.n.v. Stichting Kerk op de Floriade. 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting, het RSIN nummer is 8580.01.780. Alle beetjes helpen. 
 
Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor gastvrouw, gastheer, voor opruimen en onderhoud. U 
kunt met uw gemeente een dienst in de Tiny Church plannen, met een groep een excursie maken 
door de beeldentuin enz. 
Meer informatie en aanmelden kan via www.fruitfulcity.nl 
 
Op het paviljoen van de kerken, kavel 27 wordt hard gewerkt aan de bouw 
Onderstaande foto’s tonen de voortgang van 28-01 tot 4-02-2022 
 
 
 
 
 
 


