
Pasen: aangeraakt en opgewekt. 
 
Je kijkt  
en ziet. 
 
Je luistert 
en hoort. 
 
Je ziet en hoort 
heel veel 
 
via jouw leefomgeving, 
via de krant, 
via de tv, 
via het internet. 
 
Je ziet en hoort in deze tijd  
van gebeurtenissen 
waar je niet vrolijk van wordt: 
 
ziekte en dood, 
crisis en recessie, 
werkloosheid en faillissement, 
eenzaamheid en isolement, 
geweld en scheiding. 
 
Ze komen nu allemaal voorbij 
maar ook op je af, 
soms heel dichtbij. 
 
Al die huidige gebeurtenissen raken je 
diep in je gevoel. 
Ze kunnen je maken: 
somber of treurig, 
depressief of angstig, 
schuldig of gelaten. 
 
 
 
 
 
 



 
 

En dan toch…. PASEN…. 
 

onverwacht, 
zomaar, 
plotseling. 

 
Je wordt opnieuw liefdevol aangeraakt. 
Je wordt met compassie gewekt. 

 
Je kijkt …… 
maar je ziet nu met andere ogen. 
Je ziet met de ogen van God 
en je ziet de werkelijkheid anders, 
een werkelijkheid  
in een ander, hoopvol perspectief! 
 
Je luistert…… 
maar hoort nu met andere oren. 
Je hoort met de oren van God 
en hoort de werkelijkheid anders, 
een werkelijkheid 
in een ander, hoopvol perspectief! 
 
Je ziet en hoort door alles heen geloof. 
Je ziet en hoort door alles heen liefde. 
Je ziet en hoort door alles heen hoop. 
 
Die andere ogen en oren 
maken van  je  
een opgewekt en opstandig mens! 
 
Die andere ogen en oren 
maken van je 
een liefdevol en hoopvol Paasmens! 
 
ds. Tonnis Buurma 
 
 


