
 

 

Kerkzijn vanuit Oecumenisch kerkcentrum 

Goede Rede, 
Protestantse en oecumenische werkgroepen 

Kerkgracht 60, Almere-Haven 
                          tijdens de Corona crisis. 

 
 

Aan alle Goede Rede gangers, 
 
Zoveel wat ons kan verlammen. 
Zoveel wat ons terneer kan slaan. 
Noem het maar op, Ik ken je wel.  
De wereld staat in brand, de vlammen hoog. 
Hier is mijn hart en ver daarbuiten. 
We strijden tegen en met elkaar, uitzichtloos. 
Geen overwinnaars, ze zijn er nooit geweest. 
Terneergeslagen, uitgeput zijn wij. 
 
Dwars door het duister, de wanhoop, 
trek Ik een spoor van licht. 
Geef Mij je hand, sta op en loop! 
Pak de handen van mensen om je heen.  
Loop samen de morgen in, het licht tegemoet.  
 
Gedicht van Dian Voet uit ‘Sta op’ 40 dagentijdkalender 
 
Volg het laatste nieuws op de website www.goederede.nl daar vind u alle actuele informatie! 
 
Waar gaan we aan werken  
Digitaal kerkzijn kan je leren, daarom proberen we u via de email en de website te benaderen 
vanuit de protestantse en oecumenische werkgroepen in Goede Rede. Ook zoeken we naar de 
samenwerking met De Drieklank en StadsPoort over de invulling voor de zondagen na Pasen, 
omdat zij rechtstreeks uit kunnen zenden via www.kerkdienstgemist.nl  
Die informatie geven we door via de website en de communicatiebrief. 
Dinsdagavond is er een skype vergadering gehouden door de WKR- en oecumenische leden en 
er is besproken hoe we in verbinding met elkaar kunnen staan.   
Op de website www.goederede.nl worden ook teksten of beeldmateriaal geplaatst ter 
bemoediging. Hebt u iets moois, dan kunt u het doorgeven aan Maarten en Ina. 
 
Oproep, niet iedereen is nog digitaal… 
De digitale wereld is er niet voor iedereen daarom doen we eerst een oproep om vanuit uw 
omgeving door te geven wie we via de brievenbus nog informatie kunnen sturen. Gelukkig 
wordt hiermee al een start gemaakt vanuit de pastorale werkgroep. Samen kerkzijn roept 
echter ons allen op om te zien naar elkaar.  
 
Vieringen 
Voor 29 maart, 5 april en in de Stille week wordt er gewerkt om een korte viering te maken via 
de website. Herkenbare mensen en beelden uit Goede Rede geven onze onderlinge 
verbondenheid aan. Ook via de communicatiebrief zullen de teksten worden verspreid. 
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Kerkblad Goede Reden 
Door het wegvallen van alle vieringen en activiteiten tot 1 juni zou het blad er maar heel 
dunnetjes uitzien. De redactie beraadt zich of er wel een uitgave komt, omdat ook het 
verzend klaarmaken en bezorgen om strenge voorzorgsmaatregelen vraagt. We kunnen de 
door te geven artikelen vermelden in de communicatiebrief en op de website plaatsen, zodat 
iedereen op de hoogte blijft. 
 
Omzien naar elkaar 
Nu Tonnis Buurma weer thuis is na een geslaagde bypass operatie (3 maart), wensen wij hem 
een voorspoedig herstel. 
Alle mensen die met ziekte of beperkingen worden geconfronteerd, wensen wij veel sterkte, 
liefde en Gods zegen toe. 
Bij onze werkgroep voor het pastoraat, heeft  Gitta Schaink, zich aangesloten als 
contactpersoon voor wijk Almere Stad -Oost.  
Gezien de ontwikkeling rondom het corona virus worden er voorlopig geen bezoeken 
afgelegd. Mocht u iemand willen spreken, dan kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken. 
U vindt de adressen van de contactpersonen op pagina 2 van dit kerkblad. 
 
Namens de werkgroep pastoraat, 
Janna Lefering / Nel Hagenaar  
 
Bericht voor RKleden 
Beste katholieken van Almere-Haven 
Zoals wij allemaal weten wordt de nieuwe kerk gebouwd en worden wij geacht daar in de 
toekomst, d.w.z. dit jaar, te gaan kerken. 
Wij weten dat een x aantal van ons dat niet wil, kan of anderszins geen behoefte heeft aan 
een andere plek om te kerken. 
De belofte is ons gedaan dat er in Haven per maand een eucharistieviering georganiseerd kan 
worden als aan een aantal voorwaarden voldaan kan worden. Deze voorwaarden zijn: een 
beschikbare priester, voldoende aanwezigen, financiën en vrijwilligers. 
Daarom is deze oproep van groot belang want …….. als wij niet weten hoeveel katholieken in 
Almere-Haven willen blijven vieren dan kunnen wij niets!!! 
Dus beste mensen laten we ons verenigen want dan kunnen wij aan de slag om de belofte 
waar te kunnen maken. 
Ook wanneer u in de nieuwe kerk wel zult willen kerken maar ook in Haven meldt u dan aan.  
Het is zo belangrijk om te weten voor wie wij ons moeten inzetten, dat geeft ons ook de 
motivatie want met elkaar moeten wij de schouders eronder  zetten. 
Dus…… laten wij ons verenigen en meldt u aan bij: 
 
Vincent Oomen vfm.oomen@hotmail.com of 
Anja Stam aakstam@gmail.com 

 

 

GEMEENTEAVOND PKN 
Naar aanleiding van de gemeenteavond op 6 februari jl., heeft onze voorzitter Hajo Witzel, 
van alle input die op die avond is ontvangen, een mooi verslag gemaakt. Dit verslag lijkt ons te 
omvangrijk om in deze Goede Reden te laten plaatsen. Daarom hebben we de volgende 
oplossing bedacht. 
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U kunt dit verslag gemaild krijgen  als u dat wenst. Daarvoor hoeft u alleen maar een e-mail te 
versturen, met het verzoek om het verslag aan u te mailen, aan de scriba van onze 
wijkkerkenraad Ineke Frederiks. Haar e-mail adres is: scriba.pkn.almerehaven@gmail.com 
 
In verband met de nieuwe wet betreffende persoonsgegevens (AVG), mogen wij een e-mail 
adres enkel gebruiken indien de geadresseerde heeft aangegeven dat hij/zij berichten van 
deze strekking van ons wil ontvangen. Wilt u dit daarom ook aangeven indien dat akkoord is? 
In afwachting van uw reacties, 
 
Met vriendelijke groet, namens de wijkkerkenraad, 
Ineke Frederiks 
 
Stilte zoeken 
Wandelen, dat is goed voor je, schreef ‘Trouw’, op 19 maart, ook in deze dagen van sociaal 
isolement. Die journalist heeft gelijk. Een van de redenen was dat voor mij om vorig jaar 
vanuit Porto naar Santiago de Compostella te lopen.  
Enkele foto’s ter inspiratie. 
 
 

 
Zomaar een kerkje, ergens op 
het Portugese platteland. Sint 
Maartenskerk, heet die. In het 
voorportaal, de narthex, 
mochten mensen slapen, 
wanneer ze ’s avonds laat 
aankwamen. 
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Kan een weggetje nog mooier? Toegegeven, ik 
moest even wachten met het maken van de 
foto tot alle andere pelgrims de hoek om 
waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dan, 200 kilometer verder, kom je aan bij de barokke gevel van de kathedraal, de 
Obradoira Wat een prachtig idee: miljoenen mensen waren me voor, vanaf de 12e eeuw.  

Ik hoorde daar even bij. 
 
 
Namens de wijkkerkenraad  
Ina Oostenbrink    inaoostenbrink47@gmail.com 
Maarten van Tricht    m.vantricht54@gmail.com 
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